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Orgelspel voor de dienst: ‘Veilig in Jezus’ armen’ 

 

Welkom 

 

Votum en groet 

 

Zingen: ‘Groot is uw trouw, o Heer’ 

 

1. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 

 Er is geen schaduw van omkeer bij U. 

 Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, 

 die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 

 

 Refrein 

 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 

 iedere morgen aan mij weer betoond. 

 Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 

 Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 

 

2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 

 en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 

 kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 

 Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein 

 

In memoriam door Ria, Christa en Simone 

 

Zingen: Psalm 68: 10 

 

10. Geloofd zij God met diepst ontzag! 

 Hij overlaadt ons dag aan dag 

 met zijne gunstbewijzen. 

 Die God is onze zaligheid: 

 wie zou die hoogste Majesteit 

 dan niet met eerbied prijzen? 

 Die God is ons een God van heil, 

 Hij schenkt uit goedheid zonder peil 



 ons ’t eeuwig, zalig leven. 

 Hij kan en wil en zal in nood, 

 zelfs bij het naad’ren van de dood, 

 volkomen uitkomst geven. 

 

Voor de liever dan liefste opa door Michelle 

 

Zingen: ‘Vader, ik aanbid U’ 

 

1. Vader, ik aanbid U. 

 ’k Leg mijn leven voor U. 

 Halleluja. 

  

2. Jezus, ik aanbid U. 

 ’k Leg mijn leven voor U. 

 Halleluja. 

  

3. Heil’ge Geest, ik aanbid U. 

 ’k Leg mijn leven voor U. 

 Halleluja. 

 

Gebed 

 

Schriftlezing: 2 Corinthiërs 5:1-8, 17-19 

 

Want wij weten, dat, indien de aardse tent, waarin wij wonen, wordt afge-

broken, wij een gebouw van God hebben, in de hemelen, niet met handen 

gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij: wij haken ernaar met 

onze woonstede uit de hemel overkleed te worden, als wij maar bekleed, en 

niet naakt, zullen bevonden worden. Want wij, die nog in een tent wonen, 

zuchten bezwaard, omdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden, 

opdat het sterfelijke door het leven worde verslonden. God is het, die ons 

juist dáártoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft. 

Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat wij, zo-

lang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Here in den vreemde 

zijn – want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen – maar wij zijn vol 



goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten 

en bij de Here onze intrek te nemen. 

 

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, 

zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met 

Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, wel-

ke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoe-

nende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons 

het woord der verzoening heeft toevertrouwd. 

 

Zingen: ‘De Heer is mijn Herder’ 

 

1. De Heer is mijn Herder! ’k Heb al wat mij lust; 

 Hij zal mij geleiden naar grazige weiden. 

 Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust. 

 

2. De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel, 

 Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen, 

 Hij schraagt m’ als ik wankel, Hij draagt m’ als ik viel. 

  

5. De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd! 

 ’k Zal immer verkeren in ’t huis mijnes Heren: 

 zo kroont met haar zegen zijn liefde m’ altijd. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: ‘Vol verwachting blijf ik uitzien’ 

 

1. Vol verwachting blijf ik uitzien, 

 tot die dag eens dagen zal. 

 Dat de Heiland op de wolken 

 weerkomt met bazuingeschal. 

 Welk een vreugde zal het wezen 

 als mijn oog Hem schouwen mag 

 en mijn oor zijn stem zal horen, 

 op die grote, blijde dag! 



 Refrein  

 Welk een uitzicht, Bruidsgemeente! 

 Eeuwig Hem ten eigendom. 

 “Maranatha” blijv’ ons wachtwoord, 

 “amen, ja Heer Jezus, kom!” 

 

3. O, soms voel ’k een sterk verlangen, 

 heimwee in mijn hart ontstaan; 

 ’k vraag mij af dan, dierb’re Heiland, 

 zijt Gij reeds op weg gegaan? 

 Neen, het zal niet lang meer duren: 

 Hij verlangt nog meer dan wij. 

 “Maranatha!” blijve ’t wachtwoord 

 voor een elk, maar ook voor mij. Refrein 

 

Gebed 

 

Slotlied: ‘Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht’ 

 

1. Is hier een hart, door vrees benard, 

 vermoeid door ’s levens strijd? 

 Twijfel drukt u neer; 

 gij struikelt telkens weer; 

 o, vat weer moed, want God is goed 

 en steeds tot hulp bereid! 

 Zo gij slechts kunt geloven, 

 ziet gij zijn heerlijkheid. 

 

 Refrein 

 Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht 

 voor elk die wond’ren van Hem verwacht. 

 Ja, wie Hem aanraakt, ervaart zijn kracht. 

 Daar zijn geen grenzen aan Jezus’ macht. 

 

 

 



2. Gaat gij gebukt, door zorg gedrukt? 

 Leg dan uw lasten neer! 

 Tob niet langer voort, 

 vertrouw op ’s Heren woord! 

 Hij hoort uw beê en schenkt u vreê 

 in liefde eind’loos teer. 

 Zo gij slechts kunt geloven, 

 niets is onmooglijk meer! Refrein   

 

Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op de begraafplaats 

 

Teraardebestelling 

 

Belijdenis van het geloof 

 

Onze Vader 

 

Zingen: U zij de glorie 

 

1. U zij de glorie, opgestane Heer! 

 U zij de victorie, nu en immermeer. 

 Uit een blinkend stromen daald’ een engel af, 

 heeft de steen genomen van ’t verwonnen graf. 

 U zij de glorie, opgestane Heer! 

 U zij de victorie, nu en immermeer. 

  

2. Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer! 

 Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer. 

 Wees dan volk des Heren, blijd’ en welgezind 

 en zeg telkenkere: ‘Christus overwint!’ 

 U zij de glorie, opgestane Heer! 

 U zij de victorie, nu en immermeer. 

  

3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft, 

 die mij heeft genezen, die mij vrede geeft. 

 In zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot, 

 niets heb ik te vrezen in leven en dood. 

 U zij de glorie, opgestane Heer! 

 U zij de victorie, nu en immermeer. 


