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Welkom

In memoriam zr. Heleen Verhoek-Nap (1959-2025)

Stilte — zingen: Johannes de Heer 256: 1 en 4

1. Als op ’s levens zee de stormwind om u loeit,

als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit,

tel uw zegeningen, tel ze één voor één,

en ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen.

Refrein Tel uw zegeningen één voor één:

tel ze alle en vergeet er geen.

Tel ze alle, noem ze één voor één,

en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

4. Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal,

Wees toch nooit ontmoedigd: God is overal.

Tel uw zegeningen, eng’len luist’ren toe,

troost en hulp schenkt Hij u, volg dan blij te moe.

Refrein Tel uw zegeningen één voor één:

tel ze alle en vergeet er geen.

Tel ze alle, noem ze één voor één,

en ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

1

Mededelingen

Aanvangslied: Psalm 98: 1 en 3

1. Zing een nieuw lied voor God de HERE,

want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen

met opgeheven rechterhand.

Zing voor de HEER, Hij openbaarde

bevrijdend heil en bindend recht

voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

3. Laat heel de aard’ een loflied wezen,

de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des HEREN wordt geprezen,

lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote Koning,

verhef, bazuin, uw stem van goud,

de HEER heeft onder ons zijn woning,

de HEER die bij ons intocht houdt.

Stil gebed, bemoediging en groet

Aansteken van de Paaskaars

Zingen: Gezang 218: 1, 4, 5 en 8

1. Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan,
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dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.

4. Tenonder ging de sterke dood, tenonder in de vloed;

nu straalt ons in het morgenrood zijn toekomst tegemoet.

5. De donkre weg die Hij betrad komt uit in ’t hemelrijk,

en wie Hem volgen op dat pad, worden aan Hem gelijk.

8. ’t Is feest, omdat Hij bij ons is, de Heer die eeuwig leeft

en die in zijn verrijzenis alles herschapen heeft.

Gebodslezing

Zingen: Evangelische Liedbundel 125: 1 en 3

1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft,

die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft,

die al het aards gebeuren vast in handen heeft.

Refrein Hem zij de glorie, want Hij die overwon

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.

3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht,

dat uitstraalt van het kruis,

dat eens voor ons werd opgericht;

en voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht.
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Refrein Hem zij de glorie, want Hij die overwon

zal nooit verlaten wat zijn hand begon.

Halleluja, geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.

Gebed

Kindermoment, zingen (vertreklied): Psalm van de maand: Psalm 30: 3

3. Psalmzing, God gunstgenoten, geef

geef lof de HEER, die eeuwig leeft!

Zijn vlekkeloze heiligheid

zij ter gedachtenis verbreid.

Een ogenblik moog’ ons doen beven,

zijn gunst verduurt een eeuwig leven.

Schriftlezing: Lucas 24:1-12 (HStV)

1En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen,

naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt

hadden, en sommigen gingen met hen mee. 2Zij nu vonden de steen

afgewenteld van het graf. 3En toen ze naar binnen gegaan waren,

vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet.
4En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen

stonden bij hen in blinkende gewaden. 5En toen zij zeer bevreesd

werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen:

Waarom zoekt u de Levende bij de doden? 6Hij is hier niet, maar Hij is

opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in

Galilea was: 7De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in
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handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag

opstaan. 8En zij herinnerden zich Zijn woorden.
9En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles

aan de elf discipelen en aan alle anderen. 10En het waren Maria

Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen

die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. 11En hun

woorden leken hun kletspraat en zij geloofden hen niet. 12Maar Petrus

stond op en snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog, zag hij

alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich

over wat er gebeurd was.

Zingen: Psalm 89: 6 en 7

6. Wij loven, HEER, de macht van uw verheven hand,

uw uitgestrekte arm houdt al uw werk in stand.

Gij hebt uw troon gegrond op recht en waarheid beide

als pijlers van uw heil, onwrikbaar door de tijden,

en als herauten gaan U voor op al uw schreden

uw goedheid en uw trouw, o Vorst van onze vrede.

7. Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,

zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,

want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

Verkondiging
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Zingen: Gezang 213: 1, 2, 3, 4 en 5

1. Lof zij God in de hoogste troon,

lof zij zijn eengeboren Zoon,

die voor ons droeg der zonde loon.

Halleluja, halleluja, halleluja!

2. Des morgens op de derde dag, 

toen voor het graf de steen nog lag,

verrees de Heer op Gods gezag.

Halleluja, halleluja, halleluja!

3. De engel sprak: Houd moed, vrees niet,

ik ken de bron van uw verdriet:

gij zoekt uw Heer, — Hij is hier niet.

Halleluja, halleluja, halleluja!

4. Hij is verrezen en Hij leeft.

De dood heeft voor het eerst gebeefd.

Komt, ziet waar Hij gelegen heeft.

Halleluja, halleluja, halleluja!

5. Nu bidden wij U, Zoon van God,

omdat Gij opstond uit de dood,

geef ons nu uw genade groot,

— halleluja, halleluja, halleluja! —

De kinderen komen terug
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Zingen: Evangelische Liedbundel 411

Refrein Jezus leeft in eeuwigheid.

Zijn sjalom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.

1. Straks als er een nieuwe dag begint

en het licht het van het duister wint,

mag ik bij Hem binnengaan,

voor zijn troon gaan staan,

hef ik daar mijn loflied aan:

Refrein Jezus leeft in eeuwigheid.

Zijn sjalom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van mijn leven.

2. Straks wanneer de grote dag begint,

en het licht voor altijd overwint,

zal de hemel opengaan,

komt de Heer er aan,

heffen wij dit loflied aan:

Refrein Jezus komt in heerlijkheid.

Zijn sjalom wordt wereldwijd.

Alle dingen maakt Hij nieuw.

Hij is de Heer van ons leven.
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Gebeden, stilte, Onze Vader

Collecte 1. Kerk 2. Diaconie

Slotlied: Evangelische Liedbundel 116: 1, 2 en 6

1. Glorie zij aan Jezus, die in lijden groot

voor verloren zondaars hartebloed vergoot.

2. Aller eeuwen eeuwen zij ’t geheim beschouwd

van dat heilig lijden, dat de mens behoudt.

6. Glorie zij aan Jezus, die in heerlijkheid

ons verloste zondaars, teder binnenleidt.

Amen.

Zegen

Zingen: Gezang 411: 1 en 6

1. Wilhelmus van Nassouwe ben ik van duitsen bloed,

den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood.

Een prinse van Oranje ben ik vrij onverveerd,

den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.

6. Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heer!

Op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer!

Dat ik toch vroom mag blijven, uw dienaar t’ aller stond,

de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.
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