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Voorbereiding avondmaal, Roepingenzondag, moederdag

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 79: 5

5. O Heer, wij zijn het volk door U verkoren,
wij zijn de schapen die uw roepstem horen,
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden
aan stille waatren en in groene weiden.
Geslacht meldt aan geslacht uw goedheid en uw kracht,
de grootheid van uw daden.
Zo gaat een blinkend spoor van lof de eeuwen door.

Wij prijzen uw genade.

Stil gebed, votum en groet

Aansteken Paaskaars

Voorbereiding avondmaal

Gemeente van Christus!

Volgende week vieren wij het heilig avondmaal. De Here zelf roept ons om

— naar zijn opdracht — zijn dood te verkondigen. Hij troost en bemoedigt

aan zijn tafel wie in Hem geloven.

Door de Bijbel kennen wij Gods wet, de leefregels van Christus’
Koninkrijk. In het licht daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in
geloof, hoop en liefde. De Here is trouw, wij zijn vaak ontrouw.

De maaltijd van Gods genade kunnen we alleen ontvangen, wanneer
we in gehoorzaamheid aan Gods Woord als kinderen van Hem leven.

Daarom onderzoekt ieder van ons zichzelf:

1. Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn
naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Here
ontneem?

2. Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden geeft, alleen
door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Here?

3. Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest?

leder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, weet zeker dat geen zonde of
zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze Here.
Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol
vreugde de dood van onze Heiland. Belijd in gehoorzaamheid aan zijn
Woord de drie-enige God.
Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en wordt u gesterkt door het

sacrament van brood en wijn.

Zingen: Gezang 262: 1 en 2

1. "Op, waak op!' zo klinkt het luide.
Wat wil dit roepen toch beduiden,
gij torenwachters van de tijd?
"Middernacht is aangebroken,
zijn uwe lampen wel ontstoken,

gij maagden, die de Heer verbeidt?



Gij slapenden, ontwaak,
de Bruidegom genaakt!
Halleluja, nu opgestaan! Het feest breekt aan;

gij moet Hem ijlings tegengaan.'

Sion hoort de wachters zingen,

zij voelt het hart van vreugd opspringen,
ontwaak met spoed, sta haastig op.

Uit de hemel daalt Hij neder,

in waarheid sterk, in liefde teder:

haar licht verschijnt, haar ster gaat op.

Kom Heiland, ’s aardrijks kroon,

Heer Jezus, ’s Vaders Zoon!

Zing hosannna, kom allemaal ter bruiloftszaal,

waar Hij ons roept aan 't avondmaal!

Gebed om de Heilige Geest

Zingen (vertreklied, YouTube): Liefde, blijdschap, vrede

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Handelingen 9:10-22 (NBV21)

%n Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen
zei de Heer tegen hem: ‘Ananias!’ Hij antwoordde: ‘Ik luister, Heer.’
“Daarop zei de Heer: ‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het
huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het

bidden, 2en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias

heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten
zien.” ®Ananias antwoordde: ‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord
over deze man en over al het kwaad dat hij uw heiligen in Jeruzalem
heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de
hogepriesters om hier iedereen die uw naam aanroept in de boeien te
slaan.” Maar de Heer zei: ‘Ga, want hij is het instrument dat Ik
gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder de volken en hun
heersers en onder de Israélieten. '°lk zal hem tonen hoezeer hij moet
lijden omwille van mijn naam.” ’Ananias vertrok en ging naar het huis,
waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik
ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de
weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld
wordt van de heilige Geest.” ®®Meteen was het alsof er schellen van
Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen, *°en

nadat hij gegeten had, kwam hij weer op krachten.

Hij bleef enkele dagen bij de leerlingen in Damascus *en ging
onmiddellijk in de synagogen verkondigen dat Jezus de Zoon van God
is. 2!Allen die hem hoorden waren stomverbaasd en vroegen: ‘Dat is
toch de man die in Jeruzalem iedereen naar het leven stond die de
naam van Jezus aanroept? En hij is toch hierheen gekomen om hen
gevangen te nemen en uit te leveren aan de hogepriesters?’ *Saulus’
optreden werd echter steeds krachtiger, en hij bracht de in Damascus
wonende Joden in verwarring door aan te tonen dat Jezus de messias

is.

Zingen: Lied 938 (Nieuwe Liedboek)

1.

Christus die u wilt tooien in het gewaad der schrift,
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https://youtu.be/wZATW_7HOuQ?si=R1cCSlC7bK34tLZ9

ik berg mij in haar plooien. Met mijn bestaan op drift,
met mijn gemiste kansen, mijn schaamte en mijn spijt,

mag ik mij daar verschansen. Uw woord alleen bevrijdt.

Christus die u bekleed hebt met wat geschreven staat,
en die terdege weet hebt van wat mij lijden laat,
U grijp ik bij uw kleren en laat niet los tenzij

Gij u tot mij wilt keren, uw zegen legt op mij.

Verkondiging

Zingen: Opwekking 687

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan;

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan

spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft.

Kinderen komen terug

Zingen: Evangelische Liedbundel 224

God wijst mij een weg,

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

Als ik mijn hand in zijn hand leg,

wijst Hij mij de weg (2x).

Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan

maar zijn liefde blijft bestaan

en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.

God wijst mij een weg,

als ik zelf geen uitkomst zie.

Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij zijn wil bekend.

Hij geeft elke dag

nieuwe liefde, nieuwe kracht.

) 2x



Als ik mijn hand in zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg (2x).

Dankgebed en voorbeden

Collecte
1. Kerk 2. Project 10:27 (Pakistan)

Créche komt terug

Slotlied: Weerklank 252

1. Grote God, zie ons verlegen,
ogen hunkerend naar licht
over nevelige wegen
dakloos, zwervers zonder zicht,
roepend al te grote woorden,
lamgeslagen, ziende blind,
zoekers die zichzelf verloren —

hoe wij zoeken, niemand vindt.

2. Christus, hoor ons diep verlangen,

vrij van heimwee thuis te zijn,

waar wij blij verbaasd ontvangen

levend water, brood en wijn;
om te delen, door te geven
parels uit een oude schat,
niet nog langer zo te leven

als wij nu doen: moe en mat.

3. Goede Geest, wek ons vertrouwen:

gloed van God, U zoekt, U vindt;

U bent vuur dat doet aanschouwen
licht dat nevels overwint.

Doe ons spreken, hoe verlegen:
hoogste tijd om op te staan!
Christus gaat langs onze wegen —

het is tijd om mee te gaan.

Zegen


https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=IRHgp65vSRKcMSlq5JkXyA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ZuysuaZ4QbSvyXGn5WcWeg

