
Morgendienst Kockengen

Zondag 6 juli 2025, 10.00 uur

Gezins- en overstapdienst Een nieuwe plaats

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Heer, wijs mij uw weg Opwekking 687

1. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind

dat heel de levensweg slechts in U richting vindt. 

Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,

troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

2. Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.

Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

3. Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,

spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan.

4. Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend

hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft (2×).
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Stil gebed

Votum en groet

Aansteken Paaskaars — Dex

Zingen: Gelukkig, Heer, is wie op U vertrouwt Psalm 40: 2, 3 en 4 De Nieuwe Psalmberijming

2. Gelukkig, HEER, is wie op U vertrouwt,

wie niet met trotse mensen leeft,

een afkeer van bedriegers heeft,

zich niet met hun praktijken bezighoudt.

U liet ons steeds ervaren

hoe groot uw daden waren.

Doordacht was heel uw plan.

U bent mijn God en Heer.

U deed voor ons veel meer

dan ik vertellen kan.

3. Een offer of geschenk maakt U niet blij.

Wat U graag wilt, dringt tot mij door.

Aan uw bevel geef ik gehoor:

hier ben ik, HEER, uw boek gaat over mij.

Uw wil voor heel mijn leven

staat daarin opgeschreven.

Wat is het goed, mijn God,

dat ik U elke dag

van harte dienen mag.

Ik koester uw gebod.
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4. Bezield geef ik de blijde boodschap door:

ik zwijg niet over wie U bent.

Uw goedheid, HEER, is ongekend.

Ik houd het volk uw trouw en liefde voor.

U toont uw medeleven.

U wilt bescherming geven.

Open uw hart voor mij.

Omring mij telkens weer

met uw ontferming, HEER.

Sta mij met liefde bij.

Gebed om de Heilige Geest, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Kindermoment

Zingen: Uw Woord is een lamp Evangelische Liedbundel 262

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht.

Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing (NBV21): Leviticus 8:1-13 — Karin

1De HEER zei tegen Mozes: 2‘Ontbied Aäron en zijn zonen, haal de

priesterkleding, de zalfolie, een stier voor het reinigingsoffer, twee

rammen en een mand met ongedesemd brood, 3en roep het hele volk

bijeen bij de ingang van de ontmoetingstent.’
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4Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen. Toen de hele ge-

meenschap zich bij de ingang van de ontmoetingstent verzameld had,
5zei Mozes tegen hen: ‘Wat er nu gedaan wordt, gebeurt in opdracht

van de HEER.’ 6Mozes liet Aäron en zijn zonen bij zich komen en waste

hen met water. 7Daarna trok hij Aäron de tuniek aan, bond hem de

gordel om en trok hem het bovenkleed aan. Hij bond hem de pries-

terschort om, maakte die vast met de bijbehorende band 8en deed

hem de borsttas voor, waarin hij de orakelstenen legde. 9Hij deed hem

de tulband om en plaatste aan de voorkant daarvan de gouden rozet,

de heilige diadeem, zoals de HEER hem had opgedragen. 10Toen nam

Mozes de zalfolie en zalfde daarmee de tabernakel en alles wat zich

erin bevond, en heiligde dat. 11Hij besprenkelde het altaar zevenmaal

met de olie en zalfde ook alles wat bij het altaar hoorde, evenals het

wasbekken en het onderstel. Zo heiligde hij alles. 12Hij goot een deel

van de olie over het hoofd van Aäron en zo, door hem te zalven,

heiligde hij hem. 13Daarna liet Mozes de zonen van Aäron bij zich

komen. Hij trok hun een tuniek aan, deed hun een gordel om en bond

hun een hoofddoek om, zoals de HEER hem had opgedragen.

Zingen: God maakt ons dienstbaar Weerklank 260 (mel. Psalm 134)

1. God maakt ons dienstbaar aan zijn werk,

roept ons tot taken in zijn kerk.

Hij biedt genadegaven aan;

zijn Woord moet door de wereld gaan.

2. Wie alles van de Heer verwacht

en niet vertrouwt op eigen kracht,

4



komt bij de Heer in dienst te staan,

die voor de kudde uit wil gaan.

3. Een herder ziet naar schapen om,

maar is ook zelf Gods eigendom.

Op ’s Heren zegen kan hij aan

en zal Gods weg en wil verstaan.

Verkondiging: Laat je leiden

Zingen: Ik kies Opwekking 645 en Houd vol Opwekking 798

Ik kies vandaag: Ik leef voor U. )

Ik kies vandaag: Ik geef mijn ‘ja’ aan U. )

Ik kies vandaag: Ik wil Uw stem verstaan. )

Ik kies vandaag: Ik leef voor U. ) 2×

)

Refrein Want met heel mijn gezin dien ik U Heer. )

Want met heel mijn gezin wil ik leven tot Uw eer, vandaag. )

Vader God, Vredevorst,

Wonderbare Raadsman,

Majesteit, toegewijd

willen wij U volgen.

Ik kies vandaag: Ik leef voor U.

Ik kies vandaag: Ik geef mijn ‘ja’ aan U.

Ik kies vandaag: Ik wil Uw stem verstaan.

Ik kies vandaag: Ik leef voor U.
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Wij zijn het volk van God,

wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.

Een leven lang te gast,

er ligt een hemels Vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Het is een zegetocht

van heiligen en twijfelaars bij elkaar.

Maar kijk, wij lopen nog,

Wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Refrein God is voor ons, God is naast ons,

God is altijd om ons heen.

Laat maar komen wat hierna komt,

want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,

nu geven wij niet op.

Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Refrein God is voor ons, God is naast ons,

God is altijd om ons heen.

Laat maar komen wat hierna komt,

want Hij laat ons nooit alleen.
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Kindernevendienst komt terug

Overstap — toespraak leiding kindernevendienst

Zingen: Ik zal er zijn Opwekking 770

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

Refrein ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.
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Refrein ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Inleiding op Ik geef mijn leven

Luisterlied en dankgebed: Ik geef mijn leven Christian Verwoerd

Ik ben niet waard te komen voor uw troon.

Heer, ik belijd het U gewoon.

Ik ben zolang mijn eigen weg gegaan,

maar al die tijd heeft U mij toch zien staan.

Ik wil niet meer leven zonder U.

Vul mij, verander mij nu.

Zend uw Geest van waarheid in mij,

zodat mijn hart van U alleen zal zijn.

Ik geef mijn leven aan U over.

’k Wil niet meer leven zonder doel.

Heer, U alleen, U heb ik nodig,

want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel.

Vader, ik wil dienstbaar voor U zijn

als een vat dat bruikbaar is en rein.

Geheiligd in U ga ik op pad,

In elke storm houdt U mijn hand gevat.
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Ik geef mijn leven aan U over.

’k Wil niet meer leven zonder doel.

Heer, U alleen, U heb ik nodig,

want U kent mijn hart, U weet hoe ik mij voel. 

Collecte 

1. Kerk

2. Eigen jeugdwerk

Kinderen crèche komen terug

Slotlied: Zo zegent Hij jou Opwekking 746

De God van de vrede geeft jou zijn zegen

op alle wegen die je zult gaan.

Wanneer het meevalt, of soms ook tegen,

bij zon en bij regen zal Hij naast je staan.

Hij is als een schaduw die met je meegaat,

jou nooit alleen laat, want Hij is trouw.

Ontvang nu de vrede en de genade

van God, onze Vader. Zo zegent Hij jou.

Zegen
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https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=1EyB2SdrTVaWolJJTXknFw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=bbrvqWbeTvWlZhKxlhMHEA

