Morgendienst Kockengen

Zondag 14 september 2025, 10.00 uur

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Evangelische Liedbundel 343

1. Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam,

die U ons noemt door sterren, zon en maan.

Hemel en aarde spreken wijd en zijd,

tonen het wonder van uw heerlijkheid.

2. Heer, onze God, die aard’ en hemel schiep,

zeeén en land met macht te voorschijn riep,

wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt

en ons uw heerlijkheid en luister schenkt?

3. Ukomtons, Heer, in Christus tegemoet.

U geeft ons, Heer, verlossing door zijn bloed.

U roept ons, mensen, in uw heerlijkheid:

leven om Jezus’ wil in eeuwigheid!

4. Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn,
dat in ons zingt met eindeloos refrein.
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan:

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam!

Stil gebed, bemoediging en groet

Aansteken van de Paaskaars

Gebed van verootmoediging

Zingen als leefregel: Gezang 62

1. Wie oren om te horen heeft,
hore naar de wet die God hem geeft:
gij zult geen vreemde goden,
maar Mij alleen belijden voortaan.

Hoor, Israél, mijn geboden.

2. Bemin uw Heer te allen tijd,
dient Hem met alles wat gij zijt,
aanbid Hem in uw daden.

Dit is het eerste en grote gebod,

de wil van God, uw Vader.

3. Bied uw naaste de helpende hand,
spijzig de armen in uw land,
een woning wilt hen geven.
Het tweede gebod is het eerste gelijk;

doe dit, en gij zult leven.

4. De macht der liefde is zo groot,
geen water blust haar vuren uit,
wanneer zij is ontstoken.
Nu wil ontbranden aan liefdeswoord,

God heeft het tot ons gesproken.



Gebed om de opening van het woord de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan
Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. *Toen
Zingen: Evangelische Liedbundel 451 hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg,
zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. **Hij riep:
Jezus houdt van alle kleine kinderen (3x), “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me
alle kleine kinderen mogen komen. toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dopen om mijn tong te
Eén kleine, twee kleine, drie kleine kinderen, verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” Maar Abraham zei:
vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen, “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt
zeven kleine, acht kleine, negen kleine kinderen, ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij
alle kleine kind’ren mogen komen. hier troost, maar lijd jij pijn. *Bovendien ligt er een wijde kloof tussen
ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en
Kinderen naar de kindernevendienst ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” Toen zei de rijke
man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader
Eerste Schriftlezing: Lucas 16:13-15, 19-31 (NBV21) stuurt, ®want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen,

zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.”

BGeen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten
en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en
de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’
“De farizeeén, die geldzuchtig waren, hoorden dit alles aan en ze
haalden honend hun neus voor Hem op. "Maar Jezus zei tegen hen: ‘U
wilt bij de mensen voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw
hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de
ogen van God.

YEr was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in
purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig
feestvierde. °Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van
zijn huis, overdekt met zweren. 'Hij hoopte zijn maag te vullen met
wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen

alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. 2Op zekere dag stierf

Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de Profeten: laten ze naar hen
luisteren!” *°De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand
van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” **Maar
Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de Profeten luisteren, zullen

”

ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat”.

Zingen: Psalm24:2en 3

Wie mag Gods tempel binnengaan?
Wie kan er op zijn hoogte staan?
Wie zal Hem op zijn berg vereren?
Hij die een zuiver leven leidt,

die leugens en bedrog vermijdt

en nooit een valse eed zal zweren.



Aan hen die eerlijk zijn en echt
doet God, hun redder, altijd recht.
Zijn zegen zullen ze ontvangen.
Dit is het volk dat Hem verwacht;
zij vormen Jakobs nageslacht,

de mensen die naar Hem verlangen.

Tweede Schriftlezing: 1 Timotelis 6:7-10, 17-19 (NBV21)

"Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets
uit meenemen. ®Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar
tevreden mee zijn. *Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding,
raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke
begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen
gaan. ®°Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan
over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze
zichzelf veel leed berokkend.

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun
hoop niet in zoiets onzekers als rijkdom te stellen, maar op God, die
ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten. *En draag hun op
om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om
te delen. *Zo leggen ze een stevig fundament voor de toekomst, en

winnen ze het ware leven.

Zingen: Psalm 62: 6 en 7

6. Zet nooit uw hart op geld of goed,

zie toe dat gij geen onrecht doet,

want alle macht is snel vervlogen.

't Zij hoog of laag, 't zij arm of rijk,
gij zijt een ademtocht gelijk,

lucht, in een weegschaal afgewogen.

God stelde eens voor al zijn woord,

tot tweemaal toe heb ik 't gehoord,
nu weet ik, dat Hij alle macht heeft.
Maar ook dat Gij genadig zijt,

o Here, die uw volk bevrijdt

en elk vergeldt wat hij betracht heeft.

Verkondiging:

Wie dienen wij, God of Mammon?

Zingen: Gezang 350

God, die leven

hebt gegeven

in der aarde schoot,

alle vrucht der velden
moeten w’ U vergelden, —

dank voor 't daaglijks brood.

Niet voor schuren,

die niet duren,

gaaft Gij vruchtbaarheid,
maar opdat op aarde,

in uw goede gaarde,

niemand honger lijdt.



Maar wij rijken,

ach, wij blijken

hard en onverstoord.
Open onze oren,
Heer, opdat wij horen

't roepen aan de poort.

Wil dan geven,

dat ons leven

zelf ook vruchtbaar zij.
Laat in goede daden

't woord van uw genade

opgaan, sterk en vrij.

Kinderen komen terug

Zingen: Evangelische Liedbundel 448

Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer.

Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn, als oorlog komt of pijn.

De Heer zal als een muur rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.

God is er en Hij blijft, als jij je ogen sluit.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte
1. Kerk
2. Project 10:27 — Christelijk onderwijs (Pakistan)

Créche komt terug

Slotlied: Gezang 465:1,4en5

1. Van U zijn alle dingen, van U, o God en Heer,
van U de zegeningen die 'k biddende begeer.
Gij wilt mijn weg omringen met liefde wijs en teer.

Wat wij ooit goeds ontvingen, het is van U, o Heer.

4. 0O mocht ik U beminnen gelijk Gij mij bemint,
laat heilge vrees van binnen mij leiden als uw kind!
Mocht ik die rijkdom winnen, die roest noch mot verslindt,

en werden nooit mijn zinnen door ijdle glans verblind!

5. U zal ik eeuwig eren, die eeuwge goedheid zijt!
U blijve, Heer der heren, geheel mijn hart gewijd.
Wat kan ik niet ontberen wanneer uw hand mij leidt,

wat vuriger begeren dan uwe heerlijkheid!

Zegen
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