Liturgie jongerendienst Zondag 26 oktober 2025

Thema: Expeditie kompas
Spreker: Ds. Zaadstra

1. Afkondigingen

2. Zingen:
Groot is Uw trouw — Liedboek 885

3. Welkom, votum en groet

4. Zingen
Houd mij dicht bij U — Opwekking 616
Goodness of God — Opwekking 849

5. Spel/impressie/samenvatting
6. Gebed om de Heilige Geest

7. Schriftlezing
Romeinen 1:16-25 (NBV21)

8. Zingen
God, ik kijk naar U — Mozaiek

9. Verkondiging door ds. Zaadstra

10. Zingen
Opwekking 687 — Heer wijs mij Uw weg

11. Collecte
1. Kerk
2. Oktoberkamp

12. Spel/impressie/samenvatting
13. Dankgebed en voorbeden

14. Zingen:
Zegen - Eline Bakker

15. Zegen
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Liturgie jongerendienst

Zondag 26 oktober 2025

Thema: Expeditie kompas
Spreker: Ds. Zaadstra

1. Afkondigingen

2. Zingen:
Groot is Uw trouw — Liedboek 885

Groot is Uw trouw, o Heer

Mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart

Dat bewijst Gij ook nu

Groot is Uw trouw, o Heer

Mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart

Dat bewijst Gij ook nu

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer

ledere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer

Aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag

Blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid



Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer

ledere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer

Aan mij betoond

3. Welkom, votum en groet

4. Zingen
Houd mij dicht bij U — Opwekking 616

Houd mij dicht bij U

Laat me nooit meer gaan

Voor U leg ik mijn leven neer
Verlangend naar Uw vriendschap Heer
U alleen begrijpt

Wat ik nodig heb

Uw liefde die mij warmte geeft

Als U mij in Uw armen neemt

Leid mij naar Uw hart

Breng mij terug naar U

U bent mijn doel

U bent mijn hartsverlangen
U bent mijn doel

Houd mij heel dicht bij U

Houd mij dicht bij U

Laat me nooit meer gaan

Voor U leg ik mijn leven neer
Verlangend naar Uw vriendschap Heer
U alleen begrijpt

Wat ik nodig heb

Uw liefde die mij warmte geeft

Als U mij in Uw armen neemt



Leid mij naar Uw hart
Breng mij terug naar U

U bent mijn doel

U bent mijn hartsverlangen
U bent mijn doel

Houd mij heel dicht bij U

U bent mijn doel

U bent mijn hartsverlangen
U bent mijn doel

Houd mij heel dicht bij U

Goodness of God — Opwekking 849

| love You, Lord

For Your mercy never failed me

All my days, I've been held in Your hands
From the moment that | wake up

Until I lay my head

Oh, I will sing of the goodness of God

And all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that | am able

Oh, I will sing of the goodness of God

| love Your voice

You have led me through the fire

And in darkest night You are close like no other
I've known You as a Father

I've known You as a Friend

And | have lived in the goodness of God!

And all my life You have been faithful
And all my life You have been so, so good
With every breath that | am able

Oh, I will sing of the goodness of God!



'‘Cause Your goodness is running after, it's running after me
Your goodness is running after, it's running after me

With my life laid down, I'm surrendered now

| give You everything

'‘Cause Your goodness is running after, it's running after me
'‘Cause Your goodness is running after, it's running after me
Your goodness is running after, it's running after me

With my life laid down, I'm surrendered now

| give You everything

'‘Cause Your goodness is running after, it keeps running after me

And all my life You have been faithful

And all my life You have been so, so good
With every breath that | am able

Oh, I'm gonna sing of the goodness of God

5. Spel/impressie/samenvatting

6. Gebed om de Heilige Geest

7. Schriftlezing: Romeinen 1:16-25

8voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor
allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.
In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind
door geloof, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door
geloof.’

18vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van
hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. **Want wat
een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar
heeft gemaakt. 2°Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van
de wereld zichtbaar in zijn werken: zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn
voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te
verontschuldigen zijn. *?Want hoewel ze God kennen, hebben ze Hem niet de
eer en de dank gebracht die Hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen
zinloos en hun onverstandig hart is verduisterd. 2’Terwijl ze beweren wijs te
zijn, zijn ze dwaas geworden 2en hebben ze de majesteit van de
onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen,



vogels, lopende en kruipende dieren. 2*Daarom heeft God hen uitgeleverd aan
hun zedeloze begeerten, waardoor ze hun lichaam onteren. >*Ze hebben de
waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het
geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in
eeuwigheid. Amen.

8. Zingen
God, ik kijk naar U — Mozaiek

God ik kijk naar U

Want dan bezwijk ik niet
Laat me zien Heer

Hoe U de dingen ziet

God ik kijk naar U

Mijn hulp mijn vaste grond
Geef me wijsheid

U weet wat ik moet doen

God ik kijk naar U

Want dan bezwijk ik niet
Laat me zien Heer

Hoe U de dingen ziet

God ik kijk naar U

Mijn hulp mijn vaste grond
Geef me wijsheid

U weet wat ik moet doen

Ik hou van U oh Heer mijn kracht
Ik hou van U oh Heer mijn schild
Ik hou van U oh Heer mijn rots
Voor eeuwig en altijd

Heer ik hou van U

Ik hou van U oh Heer mijn kracht
Ik hou van U oh Heer mijn schild
Ik hou van U oh Heer mijn rots
Voor eeuwig en altijd



Heer ik hou van U

Halleluja God regeert
Halleluja God regeert
Voor eeuwig en altijd Halleluja
Halleluja God regeert
Halleluja God regeert
Voor eeuwig en altijd Halleluja
Halleluja God regeert
Halleluja God regeert
Voor eeuwig en altijd Halleluja

9. Verkondiging door ds. Zaadstra

10. Zingen
Opwekking 687 — Heer wijs mij Uw weg

Heer wijs mij Uw weg

En leid mij als een kind
Dat heel de levensweg
Slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt
Om door te gaan

Troost mij dan liefdevol
En moedig mij weer aan

Heer leer mij Uw weg

Die zuiver is en goed

Uw woord is onderweg

Als een lamp voor mijn voet
Als mij het zicht ontbreekt
Het donker is

Leidt mij dan op Uw weg
De weg die eeuwig is

Heer leer mij Uw wil
Aanvaarden als een kind



Dat blindelings en stil

U vertrouwd vrede vindt

Als mij de wil ontbreekt

Uw weg te gaan

Spreek door Uw woord en Geest
Mijn hart en leven aan

Heer toon mij Uw plan

Maak door Uw Geest bekend
Hoe ik U dienen kan

En waarheen U mij zendt

Als ik de weg niet weet

De hoop opgeef

Toon mij dat Christus

Heel mijn weg gelopen heeft

Toon mij dat Christus
Heel mijn weg gelopen heeft

11. Collecte
1. Kerk
2. Oktoberkamp

12. Spel/impressie/samenvatting
13. Dankgebed en voorbede

14. Zingen:
Zegen - Eline Bakker

De Heer zegent en beschermt jou.
Hij schijnt zijn stralende licht
genadig op jou.

De Heer ziet jou en bewaart jou;
Hij geeft vrede.

Refrein:
Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
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De Heer zegent en beschermt jou.
Hij schijnt zijn stralende licht
genadig op jou.

De Heer ziet jou en bewaart jou;
Hij geeft vrede.

Mag zijn goedheid jou omgeven,
tot in duizend generaties;

ook je zonen en je dochters

en hun zonen en hun dochters.

De Heer zelf zal voor je uitgaan.
Hij omgeeft je, Hij omringt je.
Om je heen en binnen in je:

Hij is bij je.

Hij is bij je.

In de morgen, in de avond,

als je weggaat, als je thuiskomt,
in je tranen, in je vreugde:

Hij is bij je.

Hij is bij je.

Hij is bij je. (6x)

Mag zijn goedheid jou omgeven...
De Heer zelf zal voor je uitgaan...
In de morgen, in de avond...

Hij is bij je...

15. Zegen



