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Zondag 2 november 2025, 10.00 uur

Gezinsdienst Het komt er nu op aan

Het is uw volmaakte liefde,
die mijn diepste angst verdrijft.

Vol vertrouwen mag ik komen,

waar uw rechterstoel verrijst.

Want mijn rechter is mijn redder,

mijn verlosser pleit voor mij.

Hij heeft zelf mijn straf gedragen;
Welkom en mededelingen Jezus, mijn gerechtigheid!

Opwekking 674 Wie kan zwijgen van zijn liefde,

Aanvangslied: Zie de stroom van Jezus’ liefde
Wij zijn het volk van God °°“e<ine7%8 of vergeten wat Hij deed?
Jezus’ naam zij steeds geprezen,
Zie de stroom van Jezus’ liefde tot in alle eeuwigheid!
overstelpend als een vloed.
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht

met zijn eigen kostbaar bloed.

Wie kan zwijgen van zijn liefde Wij zijn het volk van God,

of vergeten wat Hij deed? wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.
Jezus’ naam zij steeds geprezen, Een leven lang te gast,

tot in alle eeuwigheid! er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Aan het kruis werd Jezus’ offer
tot een bron die altijd blijft.

Door de sluizen van Gods goedheid Het is een zegetocht

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

stroomde zijn barmhartigheid. van heiligen en twijfelaars bij elkaar.

Een rivier van diepe liefde Maar kijk, wij lopen nog,

daalde uit de hemel neer, Wij lopen wat God heeft beloofd achterna.
bracht ons vrede met de Vader,

schonk de wereld leven weer. Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.



Refrein God is voor ons, God is naast ons, Hij gaat ons als een herder voor,
God is altijd om ons heen. weidt ons als schapen in zijn spoor,
Laat maar komen wat hierna komt, leert ons zijn goede wegen vinden.
want Hij laat ons nooit alleen.
4. Weersta God niet, blijf dicht bij Hem.

En nu wij zijn omringd Luister vandaag nog naar zijn stem:

door zoveel helden die ons voor zijn gegaan, ‘Daag Mij niet uit met al je zonden,

nu geven wij niet op. zoals voorheen je voorgeslacht:

Het zijn de schouders waarop wij het bleef, al wist het van mijn macht,
mogen staan. toch onbeschaamd mijn hart verwonden.
Houd vol, houd vol, Hij laat niet los. 5. Je ouders met hun harde hart

hebben Mij veertig jaar getart;

Refrein God is voor ons, God is naast ons, niets kon Ik meer met hen beginnen.
God is altijd om ons heen. Beledigd heb lk toen bepaald:
Laat maar komen wat hierna komt, Wie koppig van mijn weg afdwaalt,
want Hij laat ons nooit alleen. komt het beloofde land niet binnen.’
Stil gebed Leefregel
Votum en groet Zingen: Zoek eerst het koninkrijk van God °P*ene %0
Aansteken Paaskaars — Feline 1. Zoek eerst het koninkrijk van God
en zijn gerechtigheid
Zingen: Kom in Gods huis en buig je neer '™ 953 4en5 (De Nieuwe Psalmberijming) en dit alles krijgt u bovendien.
Hallelu, halleluja.
3. Kom in Gods huis en buig je neer Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
voor onze schepper, voor de HEER;
Hij wilde zich met ons verbinden. 2. Men kan niet leven van brood alleen,
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maar van ieder woord,
dat door de Heer gesproken wordt.
Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

3. Bid en u zal gegeven zijn,
zoek en u zult het zien.
Klop en de deur zal voor u opengaan.
Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.
Gebed om de Heilige Geest, voorbeden
Kindermoment
Luisterlied (YouTube): Vlammetje ™™

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing (NBV21): Numeri 14:6-9, 19-24, 36-38 — Gerrit en Gerson

®Jozua, de zoon van Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, twee van
degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren “en
zeiden tegen de Israélieten: ‘Het land dat wij op onze
verkenningstocht doorkruist hebben is een buitengewoon goed land,
8een land dat overvloeit van melk en honing. Als de HEER ons
goedgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. *Maar
verzet u dan niet tegen de HEER en wees niet bang voor de bevolking

van het land: die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die

Zingen: Kom, nu is de tijd

hen beschermt en wij worden bijgestaan door de HEER. Wees dus niet

bang voor hen.’

Ik smeek U, toon uw grote trouw en vergeef dit volk zijn schuld, zoals
U het steeds vergiffenis hebt geschonken, van Egypte af tot hier toe.’
De Heer antwoordde: ‘Ik zal vergeving schenken, zoals je vraagt.
“"Maar zo waar Ik leef en de hele aarde vervuld is van de majesteit van
de HEEr, ?niemand van degenen die mijn majesteit gezien hebben en
de wonderen die Ik in Egypte en in de woestijn heb verricht, en die Mij
nu al tien keer op de proef gesteld hebben door Mij niet te
gehoorzamen, *’zal het land zien dat Ik hun voorouders onder ede heb
beloofd. Niemand van hen die Mij hebben afgewezen krijgt het te
zien. **Maar mijn dienaar Kaleb, die door een andere geest bezield
was en Mij volkomen trouw is geweest, hem zal Ik naar het land

brengen waar hij geweest is, en zijn nakomelingen zullen het bezitten.

*De mannen die Mozes eropuit gestuurd had om het land te
verkennen en die na hun terugkeer het volk tot geklaag hadden
aangezet door allerlei ongunstigs over dat land te vertellen, *die
mannen stierven in de buurt van het heiligdom ten gevolge van een
plaag, omdat ze het land in een kwaad daglicht hadden gesteld.
®Twee van de verkenners van het land echter, Jozua, de zoon van

Nun, en Kaleb, de zoon van Jefunne, bleven in leven.

Verkondiging: Het komt er nu op aan

Opwekking 539

Tot aan die dag %PWekkine 665


https://youtu.be/DrDhcuqHPb8?si=VIbJJiiTTZ-fJ0A8

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.

Kom, zoals je bent en geef je hart. Kom.

Eens zal elke tong U belijden als Heer,
buigt zich elke knie voor U neer.
Toch heeft U het beste aan hem beloofd

die nu in U gelooft.

Kom, nu is de tijd: aanbid Hem.
Kom, nu is de tijd: ontmoet jouw God.
Kom, zoals je bent, aanbid Hem.

Kom, zoals je bent en geef je hart. Kom.

Ooit komt er een dag

dat de hemel openbreekt

en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag

dat U terugkomt op een wolk
en dat U kijkt met ogen,

stralend als de zon.

Ooit zal het zo zijn,
dat we leven in een stad,
waar geen pijn en geen verdriet is.

Ooit zal het zo zijn,

als we komen in die stad,

dat de Vader onze tranen wist.

Refrein Tot aan die dag
wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag
wil ik horen wat U zegt
en uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk.

Tot aan die dag.

Ooit zal het zo zijn,

dat we leven in een stad,

waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn,

als we komen in die stad,

dat de Vader onze tranen wist.

Refrein Tot aan die dag
wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag
wil ik horen wat U zegt
en uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk.

Tot aan die dag.



Ik verlang zo naar die dag

dat ik neerkniel aan uw voeten

en ik u mag herkennen aan uw stem.
Als we samen hand in hand

het hemels paradijs betreden,

zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent.

Refrein Tot aan die dag
wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag
wil ik horen wat U zegt
en uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag (3x).

Kindernevendienst komt terug
Dankgebed, stil gebed, Onze Vader
Collecte

1. Kerk
2. Stichting Dorcas

De kinderen uit de créche worden opgehaald

Slotlied: De Heer is mijn Herder °F Toonhoogte (2015) 484

Refrein De Heer is mijn Herder.

Hij is alles wat ik nodig heb.
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht.

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan.

De Heer is mijn Herder.

Al ga ik door een donker dal,
ik hoef niet bang te zijn.

Ik weet dat U mij bij zult staan,
U bent heel dichtbij.

Refrein De Heer is mijn Herder.

Hij is alles wat ik nodig heb.
Hij brengt mij tot rust
en Hij geeft nieuwe kracht.

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan.

De Heer is mijn Herder.

Want wat mij ook wordt aangedaan.
U helpt mij telkens weer.
U geeft mij wat ik nodig heb

en nog zoveel meer.

Uw goedheid en uw liefde, Heer,
volgen mij altijd.

En ik mag heel dicht bij U zijn
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https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=PQ21CsLNS56--kmntI8OJw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=rhdAJVrjSkSpPlPjnxadwQ

tot in eeuwigheid.

Refrein De Heer is mijn Herder.

Zegen

Hij is alles wat ik nodig heb.

Hij brengt mij tot rust

en Hij geeft nieuwe kracht.

Hij leidt mij steeds verder

op de juiste weg die ik moet gaan.

De Heer is mijn Herder.
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