
Avonddienst Kockengen

Woensdag 5 november 2025, 19.30 uur

Dankdag voor gewas en arbeid

Welkom

Aanvangslied: Psalm 146: 1, 2 en 3

1. Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,

zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,

zing voor Hem zolang gij leeft.

Ziel, gij zijt geboren tot

zingen voor de HEER uw God.

2. Reken niet op mensenwaarde,

want bij mensen is geen baat.

Aarde wordt een mens tot aarde,

als zijn adem uit hem gaat.

Ligt niet alles wat hij wil

met zijn laatste adem stil?

3. Heil wie Jakobs God wil bijstaan,

heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,

God is trouw aan wat Hij schiep.

Wat in hemel, zee of aard

woont, is in zijn hand bewaard.
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Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 146: 4 en 5

4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,

aan verdrukten recht gericht.

Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,

blinden geeft Hij het gezicht.

Hij geeft de gebukten moed

en heeft lief wie zijn wil doet.

5. Wees en weduw en ontheemde

doet Hij wonen op zijn erf.

Hij behoedt de weg der vreemden,

maar leidt bozen in ’t verderf.

Eeuwig Koning is de HEER!

Sion, zing uw God ter eer!

We bidden

Schriftlezing (NBV21): Psalm 146

1Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.
2De HEER wil ik loven zolang ik leef,

mijn God bezingen zolang ik besta.
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3Vertrouw niet op mensen met macht,

op een sterveling, bij wie geen redding is.
4Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,

op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

5Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,

wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6die hemel en aarde heeft gemaakt,

de zee en alles wat daar leeft,

Hij die trouw is tot in eeuwigheid,
7recht doet aan de verdrukten,

brood geeft aan de hongerigen.

De HEER bevrijdt de gevangenen,
8de HEER opent de ogen van blinden,

de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
9de HEER beschermt de vreemdelingen,

wezen en weduwen steunt Hij,

maar goddelozen richt Hij te gronde.

10De HEER is koning tot in eeuwigheid,

je God, Sion, van geslacht op geslacht.

Halleluja!

Zingen: Opwekking 805

Maak ons hart onrustig, God,

dat het ontevreden klopt
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als we mooie leugens horen

en gemakkelijke woorden!

Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.

Mensen worden uitgebuit,

weggeschopt en opgesloten.

Zegen hen als wij hen troosten.

Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan

om het onrecht te weerstaan!

Geef ons moed om op te treden.

Laat ons vechten voor de vrede.

Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.

Laat ons doorgaan tot het eind.

Gaat het onze kracht te boven,

laat ons dan in U geloven.

Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk

tot in alle eeuwigheid.

Verkondiging 

Zingen: Gezang 21: 1, 6 en 7
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1. Alles wat adem heeft love de Here,

zinge de lof van Isrels God!

Zolang ik hier in het licht mag verkeren,

roem ik zijn liefd’ en prijs mijn lot.

Die lijf en ziel geschapen heeft

worde geloofd door al wat leeft.

Halleluja! Halleluja!

6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,

dat u de haat der mensen treft,

Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen

en Hij buigt neer wie zich verheft.

Zijt gij in rouw, God is uw licht;

Hij schenkt, o blinde, u ’t gezicht.

Halleluja! Halleluja!

7. Roem dan, gij mensen, en lofzing tezamen

Hem die zo grote dingen doet.

Alles wat adem heeft, roepe nu amen,

zinge nu blijde: God is goed!

Love dan ieder die Hem vreest

Vader en Zoon en Heilge Geest!

Halleluja! Halleluja!

We danken

Collecte

1. Kerk
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Slotlied: Weerklank 600

1. God de Here is almachtig;

kijk wat Hij geschapen heeft.

Alles wat Hij maakt, is prachtig

en Hij zorgt voor al wat leeft.

Dank de Schepper,

dank de Schepper,

die dit alles aan ons geeft.

2. Al het voedsel dat wij eten,

geeft God ons met gulle hand.

En Hij geeft ook, niet vergeten,

zaad voor elke nieuwe plant.

Dank de Schepper,

dank de Schepper.

Hij houdt alles steeds in stand.

3. God zorgt voor ons, alle dagen.

Hij geeft ons zelf overvloed.

Heer, vergeef ons als wij klagen

bij de minste tegenspoed.

Dank de Schepper,

dank de Schepper.

Wij getuigen: God is goed!

Zegen
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https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=9L8-QjK3RNGwJ6gvz_OA3w

