Morgendienst Kockengen
Zondag 23 november 2025, 10.00 uur

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 65: 1

1. Desstilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.
Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,

die alle schuld vergeeft.

Stil gebed, votum en groet

Aansteken Paaskaars

Voorbereiding avondmaal

Gemeente van Christus!

Volgende week vieren wij het heilig avondmaal. De Here zelf roept ons
om — naar zijn opdracht — zijn dood te verkondigen. Hij troost en
bemoedigt aan zijn tafel wie in Hem geloven. Door de Bijbel kennen
wij Gods wet, de leefregels van Christus’ Koninkrijk. In het licht

daarvan zien wij dat we iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en

liefde. De Here is trouw, wij zijn vaak ontrouw. De maaltijd van Gods
genade kunnen we alleen ontvangen, wanneer we in gehoorzaamheid
aan Gods Woord als kinderen van Hem leven. Daarom onderzoekt

ieder van ons zichzelf:

Heb ik van harte berouw over mijn zonden, waarmee ik God en mijn
naaste kwets en mijzelf de volle vreugde van het leven met de Here
ontneem?

Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonden geeft, alleen
door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Here?

Ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest?

leder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, weet zeker dat geen
zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van Christus, onze
Here. Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker
vol vreugde de dood van onze Heiland. Belijd in gehoorzaamheid aan
zijn Woord de drie-enige God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel en

wordt u gesterkt door het sacrament van brood en wijn.

Zingen: Psalm 65: 2

Zalig wie door U uitverkoren

mag wonen in uw hof,

hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.

Wij worden door U begenadigd

die heilig zijt en goed.

Gij die ons in uw huis verzadigt

met alle overvloed.



Welkom nieuwe leden

Uitleg engelenproject

Zingen: Opwekking 463

Vader, daal nu met uw Geest neer
op wie hopen op uw kracht.
Vader, ga genezend rond;

heel hen die verwond

op uw liefde wachten.

Vader, U kunt ons genezen;
daarom bidden wij tot U:
Kom en vul ons met uw vuur,
heel ons in dit uur;

Vader, wij verwachten U.
Gebed om de Heilige Geest
Kinderlied: Evangelische Liedbundel 452
Refrein Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,

brengt mij veilig naar de stal.

1. Alsje’s avonds niet kunt slapen

en je bang in ‘'t donker bent,

denk dan eens aan al die schaapjes,

die de Heer bij name kent.

Refrein Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,

brengt mij veilig naar de stal.

2. Enwanneer je soms alleen bent
en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede Herder,

Hij vergeet zijn schaapjes niet.

Refrein Jezus is de Goede Herder.
Jezus, Hij is overal.
Jezus is de Goede Herder,

brengt mij veilig naar de stal.
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing (NBV21): Job 23:1-12

"Hierop antwoordde Job: *Ook vandaag is mijn klacht een klacht vol
bitterheid, mijn hand kan mijn zuchten nauwelijks onderdrukken. *0,
wist ik maar waar ik Hem kon vinden, kon ik Hem maar opzoeken in
zijn verblijf. *Dan zou ik mijn zaak aan Hem voorleggen en het zou mij
aan argumenten niet ontbreken. Ik zou horen wat Hij mij te zeggen
had en begrijpen wat Hij tegen mij aanvoerde. ®Zou Hij zijn macht

gebruiken als Hij mij bestrijdt? Nee, Hij zou aandachtig naar mij
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luisteren. 'Dan kon ik, geheel oprecht, mijn zaak uiteenzetten, ik zou

voor altijd door mijn rechter worden vrijgesproken.

®Maar ga ik naar het oosten — daar is Hij niet, naar het westen — ik
zie Hem nergens. *Verblijft Hij in het noorden — ik vind Hem niet, toeft

Hij in het zuiden — ik kan Hem niet ontdekken.

®Maar Hij kent de wegen die ik kies; als Hij me toetste, zou ik puur als
goud zijn. "Ik ben in zijn spoor getreden, zonder af te buigen volgde ik
zijn weg. De geboden die Hij voorschreef heb ik nageleefd, de

woorden die Hij sprak heb ik het meest van al gekoesterd.
Zingen: Psalm 139: 4 en 5

4. Waar vlucht ik voor uw aangezicht?
Al steeg ik op in 't hemels licht,
al daald’ ik tot de doden af,
Gij zult er zijn, zelfs in het graf.
Gij blijft mij, God, in alle dingen,

altijd en overal omringen.

5. Al nam ik voor mijn vlucht te baat
de vleuglen van de dageraad,
al woond’ ik aan de verste zee,
uw hand gaat altijd met mij mee.
Waar ik de vleugels uit zou spreiden,

Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.

Verkondiging

Zingen: Gezang 130: 2en 3

2. Zois ons God verschenen in onze lange nacht.
Hij die de englen dienen, die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen en heeft der wereld schuld

nu zelf op zich genomen en draagt ze met geduld.

3. Hoevele zwarte nachten van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten ons deel nog zullen zijn
op deze donkre aarde, toch staat in stille pracht

de ster van Gods genade aan 't einde van de nacht.

Kindernevendienst komt terug

Herdenking overledenen

We herdenken zr. Heleen Verhoek-Nap (1959-2025)
Zingen: Evangelische Liedbundel 376

1. Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
U behoor ik toe.



Zingen: Een toekomst vol van hoop

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen,

dat mijn wil voor eeuwig zij

d’ uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen.

We herdenken Br. Piet Boer (1933-2025)

Sela

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,

om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen.
al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,

U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.

Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken

in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop; )
dat heeft U aan ons beloofd. )
Niemand anders, U alleen, ) 3x
leidt ons door dit leven heen. )

We herdenken zr. Dit Hoogendoorn-Versteegh (1931-2025)
Zingen: Evangelische Liedbundel 170

1. Grootis uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde,
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.



2. Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
Dankgebed en voorbeden, stil gebed
Gezongen Onze Vader: Evangelische Liedbundel 325
Onze Vader in de hemel, heilig is uw Naam.
Laat uw Koninkrijk spoedig komen.

Laat uw wil worden gedaan

in de hemel, zo ook hier op aard’.

Refrein Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )
tot in eeuwigheid. ) 2x

Onze Vader in de hemel, geef ons daaglijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij dat doen:

hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Refrein Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )
tot in eeuwigheid. ) 2x
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En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van het kwaad.

Refrein Want van U is het koninkrijk, )
de kracht en de heerlijkheid, )
tot in eeuwigheid. ) 2x

Amen. Amen.

Collecte
1. Kerk
2. Kerktelefoon

Kinderen créche komen terug

Slotlied: Opwekking 411

Refrein Geprezen zij de Here. )
Dag aan dag draagt Hij ons; ) 2x

die God is ons heil. )

1. Want het geknakte riet verbreekt Hij niet.
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet, want Hij kent ons verdriet.

Barmhartig schenkt Hij ons zijn warmte en zijn vuur.

Refrein Geprezen zij de Here. )
Dag aan dag draagt Hij ons; ) 2x

die God is ons heil. )

10


https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=byQ8Mh_ZTAOv5fUAh7NIzg
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=CpH1Jr0oIfxAwet8OF2jQCQ1HCRxk7ms
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=ze_-oT44Q2GHPAtIXywaLA

2. Want een verbroken hart veracht Hij niet
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden, de zwakke beurt Hij op.

Barmhartig schenkt Hij ons zijn goedertierenheid.
Refrein Geprezen zij de Here. )
Dag aan dag draagt Hij ons; ) 2%

die God is ons heil. )

Zegen
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