Morgendienst Kockengen
Zondag 30 november 2025, 10.00 uur

Eerste advent, Heilig avondmaal

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Medley Psalm 72, 122 (mel. Evangelische Liedbundel 194)

Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan’s konings zoon, om uwe knechten

te richten met beleid.

Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.

Hij draagt hen in zijn hart.

Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!

Jeruzalem.

Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken

dat naar Gods toekomst wijst.

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,

zijn roem vervull' de tijd.

Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Jeruzalem.

Loof God de HEER, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.

Ja, amen, loof de HEER.

Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!

Jeruzalem.

Om al mijn broeders binnen u,
om ’s HEREN tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Jeruzalem.

Stil gebed
Votum en groet

Aansteken eerste adventskaars



Zingen: Opwekking 527

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken,
dit is de nacht dat zijn leven begon.

"n Sluier van angst en pijn lag op de volken,
totdat Hij kwam en het kwaad overwon.

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen;

stralend breekt die held’re morgen aan.

Prijs nu zijn naam, samen met de engelen.

O, nacht vol licht, o, nacht dat Jezus kwam (2x).

Wat Hij ons leert, is geven om een ander;
liefde alleen is de weg die Hij wees.

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden,
vrij van het juk van verdrukking en vrees.
Uit ons hart en dwars door alle tranen
ontspringt een lied dat jubelt door de tijd.
Prijs nu zijn naam, de naam van alle namen,

en geef Hem glorie in alle eeuwigheid (2x).

Gebed om de Heilige Geest, voorbeden

Zingen (vertreklied): Projectlied (mel. Gezang 145)

Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij.

De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij.
Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein,
straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn.
God dicht bij ons.

Veel gewone mensen, één bijzonder Kind.

Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint.
Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal.
Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal!

God dicht bij ons.

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing (NBV21): Jesaja 11:1-10

"Maar uit de stronk van Isai schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

’De geest van de HEER zal op hem rusten:

een geest van wijsheid en inzicht,

een geest van kracht en verstandig beleid,

een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
*Hij ademt ontzag voor de HEER;

zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,

noch grondst hij zijn vonnis op geruchten.

“Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,

met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.

*Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen

en trouw als een gordel om zijn heupen.

®Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;

kalf en leeuw zullen samen weiden

en een kleine jongen zal ze hoeden.
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Een koe en een berin grazen samen,

hun jongen liggen bijeen;

een leeuw eet stro, net als een rund.

®Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
*Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.

Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
%0p die dag zal de telg van Isai

als een vaandel voor alle volken staan.

Dan zullen de volken hem zoeken

en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

Zingen: Gezang 132:1en 3

1. Eriseen roos ontloken uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken door der profetenmond.
En Davids oud geslacht is weer opnieuw gaan bloeien

in’t midden van de nacht.

3. Die bloem van Gods behagen heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen als allerdorste tak.
O roos als bloed zo rood, God komt zijn volk bezoeken
int midden van de dood.

Overdenking

Zingen: In ons hart geboren (Sela)

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
0O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw

in ons hart geboren.

Maak ons uw voeten. Maak ons uw handen.

Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
0O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw

in ons hart geboren.

Maak ons uw oren. Maak ons uw lippen.

Laat ons leven een teken van uw liefde zijn.

Jezus, word vandaag en elke dag in ons hart geboren;
God dichtbij als nooit tevoren.
0O, Jezus, word vandaag en elke dag opnieuw

in ons hart geboren.

Onderwijs over het avondmaal

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Here Jezus Christus het heilig
Avondmaal heeft ingesteld: ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd
uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het
brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw,
om Mij te gedenken.’” Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij

zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten



wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.’
Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u
de dood van de Heer, totdat Hij komt’ (1 Korintiérs 11:23-26).

In het heilig Avondmaal gedenken wij hoe onze Here en Heiland Jezus
Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende
ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons
lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd
mishandeld, maar verzette zich niet, en deed zijn mond niet open. Hij

werd gebonden — om ons te bevrijden.

Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis — om ons
vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende
en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, mijn God,
waarom hebt U mij verlaten’ (Matteliis 27:46) — opdat wij door God

aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden.

In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht’
(Johannes 19:30). Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de
derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons

gebracht. De levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken.

Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden
van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen
wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen.
De apostel schrijft: ‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met
velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood’
(1 Korintiérs 10:17).

Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal
voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat
de Here voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal

versterken en de wijn ons hart verheugt (Psalm 104:15).

Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen
en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen zien wij
uit naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het

Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

Gebed

Geloofsbelijdenis (gelezen, staande)

Nodiging

Zingen: Psalm43:3 en 4

3. Zend, HEER, uw licht en waarheid neder
en breng mij, door die glans geleid,
tot uw gewijde tente weder,
dan klimt mijn bange ziel gereder
ten berge van uw heiligheid,

daar mij uw gunst verbeidt.

4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot God, mijn God, de bron van vreugd;
dan zal ik juichend stem en snaren

ten roem van zijne goedheid paren,



die na kortstondig ongeneugt’

mij eindeloos verheugt.

Viering van het avondmaal

Na elke tafel couplet uit Gezang 124

Nu daagt het in het oosten,
het licht schijnt overal:
Hij komt de volken troosten,

die eeuwig heersen zal.

De duisternis gaat wijken
van d’ eeuwenlange nacht.
Een nieuwe dag gaat prijken

met ongekende pracht.

Zij, die gebonden zaten
in schaduw van de dood,
van God en mens verlaten —

begroeten 't morgenrood.

De zonne, voor wier stralen
het nacht’lijk duister zwicht,
en die zal zegepralen,

is Christus, 't eeuwig licht!

Reeds daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal:

Hij komt de volken troosten,

die eeuwig heersen zal.

Dankzegging na de maaltijd

Gemeente,
laten wij nu de Here aan zijn tafel onze zielen gevoed heeft,
zijn naam met dankzegging prijzen

en ieder spreke in haar/zijn hart:

'Prijs de HEER, mijn ziel,

prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
*Prijs de HEER, mijn ziel,

vergeet niet één van zijn weldaden.
*Hij vergeeft u alle schuld,

Hij geneest al uw kwalen,
“Hij redt uw leven van het graf,

Hij kroont u met trouw en liefde,

8Liefdevol en genadig is de HEER,

Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
°Niet eindeloos blijft Hij twisten,

niet eeuwig duurt zijn toorn.
194j straft ons niet naar onze zonden,

Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Y70als de hoge hemel de aarde overspant,

zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.
270 ver als het oosten is van het westen,

zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
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BZoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,

zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

Daarom zal mijn mond en hart
des Heren lof verkondigen,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Amen.
Dankgebed — Stil gebed — Onze Vader
Collecte

1. Kerk
2. Diaconie

Kinderen worden opgehaald uit créche

Slotlied: Evangelische Liedbundel 157E

1. Voor al uw goede gaven, Heer,

zij U de dank en eer.

2. Wijdanken U voor 't daag’lijks brood,

kracht en gezondheid, Heer.

3. Halleluja, halleluja,

halleluja, amen.

Zegen

11


https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=BL_W-6v7Twm-iuXKS9-4nA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=B1Z4q18-Szmkuh3qyY3eag

