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Zondag 7 december 2025, 10.00 uur

Tweede advent, Heilig avondmaal

Welkom

Bericht van overlijden br. Jan de Jong (1929-2025)

Stilte

Zingen: Gezang 14: 1, 3 en 5

1. De Heer is mijn Herder!

’k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens

aan waatren der rust.

3. De Heer is mijn Herder!

Al dreigt ook het graf,

geen kwaad zal ik vrezen,

Gij zult bij mij wezen;

o Heer, mij vertroosten

uw stok en uw staf!

5. De Heer is mijn Herder!

Hem blijf ik gewijd!

’k Zal immer verkeren
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in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen

zijn liefde m’ altijd.

Mededelingen

Aanvangslied: Psalm 25: 1 en 2

1. HEER, ik hef mijn hart en handen

op tot U, beslecht mijn zaak.

Weer van mij de smaad en schande

van mijns vijands leedvermaak.

Ja, zij worden zeer beschaamd

die de goede trouw verachten,

maar wie uw gebod beaamt,

mag gelovig U verwachten.

2. HERE, maak mij uwe wegen

door uw Woord en Geest bekend;

leer mij, hoe die zijn gelegen

en waarheen G’ uw treden wendt;

leid mij in uw rechte leer,

laat mij trouw uw wet betrachten,

want Gij zijt mijn heil, o Heer,

’k blijf U al de dag verwachten.

Stil gebed, votum en groet

Aansteken tweede Adventskaars — Loïs en Livia
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Zingen: Gezang 20: 1, 2 en 7

1. Laat ons nu vrolijk zingen!

Kom, hef uw liedren aan

voor Hem, wie alle dingen

altijd ten dienste staan.

Ik wil de Heer daarboven

lofprijzen hier op aard,

ja, Hem van harte loven,

die veilig mij bewaart.

2. Hoe goed is ’t hun die bouwen

op Isrels vaste rots,

hun die zich toevertrouwen

de trouwe handen Gods.

Zij hebben ’t heil verkregen,

de allerschoonste schat;

God leidt hen op zijn wegen,

hun voet wordt moe noch mat.

7. Ik arme en geringe,

hoe zou ik voor uw troon

U lof en dank toezingen?

Gij zijt zo groot, zo schoon.

Maar omdat Gij mijn leven

duldt voor uw aangezicht,

mag ik, o Heer, U geven

de weerglans van uw licht.
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De 10 geboden

Ik ben de HEER, uw God, uw Verbondsgod en uw Bevrijder. In Jezus

Christus heb Ik u bevrijd en tot vrijheid geroepen. Blijf mijn verbond

trouw en bewaar mijn vriendschap. Blijf bij Mij, uw Bevrijder.

1. Mij alleen zult u liefhebben, vertrouwen en gehoorzamen. Niets of

niemand van deze wereld, die Ik geschapen heb, zult u vergoddelijken

en in plaats van Mij liefhebben of vertrouwen en gehoorzamen.

2. U zult u geen voorstelling van Mij maken buiten Jezus Christus om. In

hem heb Ik Mij aan u geopenbaard. Zie Mij in Hem.

3. Wees zijn getuige en belijd mijn naam, die Hij u bekendgemaakt heeft. 

4. U zult niet leven om te werken, maar werken om te leven. Leef voor

mijn aangezicht en houd de dag van Christus’ opstanding in ere als de

dag van de bevrijding en de blijdschap. Leef uit de rustdag al de dagen

van uw leven, want Ik ben de HEER.

5. Uw vader en uw moeder — laat hen tot hun recht komen als uw vader

en uw moeder, die Ik u gaf. Uw kinderen — laat die tot hun recht

komen als uw kinderen, die Ik aan uw zorg toevertrouwde.

6. Voor het leven van uw naaste zult u eerbied hebben. Ook hij of zij

behoort Mij toe. Ook voor hen is Christus gestorven en opgestaan. Zijn

leven mag u niet aantasten of vernietigen.

7. Naar mijn beeld heb Ik u geschapen: man en vrouw. U zult elkaar in

het huwelijk liefhebben en trouw blijven. U zult elkaar als jongens en

meisjes en mannen en vrouwen eerbiedigen en niet tot een object

verlagen.

8. Rentmeesters van wat Ik u toevertrouwde bent u. Geen bezitters! De

aarde en haar volheid behoren Mij toe. Mij en het geld kunt u niet

tegelijk dienen. U zult geven en altijd weer geven.
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9. In de omgang met elkaar zult u de waarheid en het recht liefhebben.

In uw spreken over uw naaste zult u oprecht en betrouwbaar zijn. Laat

uw ja 'ja' zijn, en uw nee 'nee'.

10. Uw naaste zult u geven wat hem toekomt en in uw hart geen afgunst

toelaten.

Aan Mij, de HEER, uw God, zult u uw hart en uw leven geven. U zult Mij als

uw Verbondsgod en uw Bevrijder liefhebben met geheel uw hart, met

geheel uw verstand en met al uw krachten. Ook uw naaste zult u

liefhebben, want hij is gelijk als u. Ik ben de HEER, uw God.

Zingen: Opwekking 311: 1 en 3

1. ’k Heb geloofd en daarom zing ik,

daarom zing ik van gena.

Van ontferming en verlossing

door het bloed van Golgota.

Daarom zing ik U, die stervend

alles, alles hebt volbracht;

Lam Gods, dat de zonde wegneemt,

Lam van God voor ons geslacht.

3. Ja, ’k geloof en daarom zing ik,

daarom zing ik U ter eer,

’s werelds Heiland, Hogepriester,

aller heren Opperheer!

Zoon van God en Zoon des mensen,

o, kom spoedig in uw kracht,

op des hemels wolken weder!
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Kom, Heer Jezus, kom, Ik wacht.

Gebed om de Heilige Geest

Zingen (vertreklied): Projectlied (mel. Gezang 145)

Welkom bij de Koning, kom maar dichterbij.

De staldeur staat wijd open, voor jou, voor mij.

Jezus wordt geboren en al is Hij nu nog klein,

straks zal Hij de Redder van heel de wereld zijn.

God dicht bij ons.

Veel gewone mensen, één bijzonder Kind.

Lees mee waarom Gods plan juist met hen begint.

Kijk mee door hun ogen en word deel van dit verhaal.

Jezus wordt geboren, wees welkom allemaal!

God dicht bij ons.

Schriftlezing: Johannes 15:1-8 (NBV21)

1‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2Iedere rank

aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel

vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt.
3Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb. 4Blijf in Mij,

dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit

zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als

jullie niet in Mij blijven. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als

iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen.

Maar zonder Mij kun je niets doen. 6Wie niet in Mij blijft is als een
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wijnrank die weggegooid wordt en verdort; hij wordt met andere

ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7Als jullie in Mij

blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal

gebeuren. 8De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden

wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.

Zingen: Gezang 328

1. Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen.

Laat in ’t hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen.

Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

2. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in ’t licht der waarheid.

’t Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.

3. O Gij glans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,

maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren,

dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.

Verkondiging: God vraagt ons niet om vrucht te dragen

Zingen: Weerklank 419

1. Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart,

U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
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U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen,

U behoor ik toe.

2. Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen,

dat mijn wil voor eeuwig zij

d’ uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn,

slechts van U alleen.

Kinderen terug van kindernevendienst

Zingen: Evangelische Liedbundel 454

1. Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,

dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht.

En Hij wenst, dat ieder tot zijn ere schijn’,

jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’!

2. Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,

of het helder licht geeft, of ook bijna niet.

Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,

Jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’!

3. Jezus zegt ons ook, dat ’t zo donker is,

overal op aarde zonde en droefenis. 
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Laat ons dan in ’t duister held’re lichtjes zijn,

jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn’.

Stil gebed, dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Collecte

1. Kerk

2. Edukans: Actie Schoenendoos

Kinderen uit de crèche worden opgehaald

Slotlied: Opwekking 493

Jezus, wat een heerlijke naam;

Mensenzoon, Zoon van God,

Lam op de troon.

Blijdschap en vrede, genade en hoop,

al mijn schuld is weggedaan;

Jezus, wat een heerlijke naam.

Jezus, wat een heerlijke naam;

zekerheid, sterke rots, troost als ik lijd.

Vrijheid, geborgenheid, leven en kracht,

waarheid die mij sterk doet staan;

Jezus, wat een heerlijke naam.

 

Jezus, wat een heerlijke naam;

heeft mij bevrijd, mijn vaste burcht,

held in de strijd.
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Vergeving en reiniging, warmte en licht, )

liefde die mij op doet staan; ) 2×

Jezus, wat een heerlijke naam. )

 

Jezus, wat een heerlijke naam.

Zending en zegen
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https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=-KYv-ReJQIuN-8B_NEkAzw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=fN3lZb3vTOajbBlVx4bHGg

