De HEER is mijn herder Voor de dienst orgelspel

Psalm 23
DANKDIENST
voor het leven van
Aanvangswoord
Ja n de Jong Aanvangslied: Gezang 427:1,5en 8
1. Beveel gerust uw wegen,
geboren: 3 apr” 1929 al wat u 't harte deert,
overleden: 3 december 2025 der trouwe hoed’ en zegen

van Hem, die 't al regeert.
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

5. Laat Hem besturen, waken,
"t is wijsheid wat Hij doet!

op woensdag 10 december 2025 om 11.30 uur Zo zal Hij alles maken,
dat g’ u verwondren moet,
Gereformeerde kerk te Kockengen als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
voorganger: ds. Peter Zaadstra geheel het werk volbracht heeft,

orgel: Wim van Otterloo waarom gij thans nog schreit.



8. Hoor onze smeekgebeden; Herinneringen: Marianne
Heer, red uit alle nood!
Sterk onze wankle schreden Zingen: Evangelische Liedbundel 376
en leer ons tot de dood

vertrouwen op uw zegen 1. Abba, Vader, U alleen,
en vaderlijk beleid, U behoor ik toe.
dan voeren onze wegen U alleen doorgrondt mijn hart,
naar ‘t rijk der heerlijkheid. U behoort het toe.
Laat mijn hart steeds vurig zijn,
Stil gebed, votum en groet U laat nooit alleen.
Abba, Vader, U alleen,
Herinneringen — Klaas Jan U behoor ik toe.
Zingen: Gezang 473:1, 7 €n 10 2. Abba, Vader, laat mij zijn,
slechts van U alleen,
1. Neem mijn leven, laat het, Heer, dat mijn wil voor eeuwig zij
toegewijd zijn aan uw eer. d’ uwe en anders geen.
Maak mijn uren en mijn tijd Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.
tot uw lof en dienst bereid. Laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn,
7. Neem, o Trooster, mijn verdriet, slechts van U alleen.
Gij veracht mijn tranen niet.
Maak dat ook in mij uw kracht Gebed

steeds in zwakheid wordt volbracht.
Schriftlezingen (NBV21): Psalm 23 en Hebreeén 13:20-21 — Dicky

10. Neem ook mijne liefde, Heer,

'k leg voor U haar schatten neer. *Een psalm van David.
Neem mijzelf en voor altijd De HEER is mijn herder,
ben ik aan U toegewijd. het ontbreekt mij aan niets.



*Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

“Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.

>U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.

®Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik verblijf in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

**Moge de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de
machtige herder van de schapen, door het bloed van het
eeuwig verbond uit het dodenrijk heeft weggeleid, **u toe-
rusten met al het goede, zodat u zijn wil kunt doen. Moge
Hij in ons datgene tot stand brengen wat Hem welgevallig
is, door Jezus Christus, aan wie de eer toekomt, tot in alle
eeuwigheid. Amen.

Zingen: Gezang 14:1,3€en 5

De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan waatren der rust.

De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;

o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!

'k Zal immer verkeren

in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen
zijn liefde m’ altijd.

Verkondiging

Zingen: Psalm 100

Juich Gode toe, bazuin en zing.
Treed nader tot gij Hem omringt,
gij aard’ alom, zijn rijksdomein,

zult voor de HEER dienstvaardig zijn.



Roep uit met blijdschap: ‘God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.’

Treed statig binnen door de poort.

Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Hef hier voor God uw lofzang aan:
Geprezen zij zijn grote naam.

Want God is overstelpend goed,

die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Dankgebed

Slotlied: Evangelische Liedbundel 132

1.

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van ‘t verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Wees dan volk des Heren, blijd’ en welgezind

en zeqg telkenkere: ‘Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen

Na de dienst orgelspel



