
Morgendienst Kockengen

Zondag 25 januari 2026, 10.00 uur

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Gezang 441: 1, 2 en 7

1. Kom, kinderen, niet dralen, want d’ avond is nabij!

Wij zouden licht verdwalen in deze woestenij.

Kom, vatten wij dan moed naar d’ eeuwigheid te streven,

van kracht tot kracht te leven. in ’t eind is alles goed.

2. Het zal ons niet berouwen de smalle weg te gaan.

Hij riep ons, de Getrouwe, en Hij ging zelf vooraan.

Kom en vertrouw op Hem die u is voorgetogen

en richt uw hart en ogen vast op Jeruzalem.

7. Wij gaan als ingekeerden stil door een vreemd gebied,

verachten voor de wereld, die men niet hoort of ziet.

Maar geeft men op ons acht, dan hoort men hoe wij zingen

van onze grote dingen: wij weten wat ons wacht!

Stil gebed

Votum en groet

Aansteken Paaskaars
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Zingen: Gezang 237: 1, 2, 4 en 6 (mel. Psalm 134)

1. Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,

houd Gij bij ons uw intocht, Heer;

vervul het hart dat U verbeidt,

met hemelse barmhartigheid.

2. Gij zijt de gave Gods, Gij zijt

de grote Trooster in de tijd,

de bron waaruit het leven springt,

het liefdevuur dat ons doordringt.

4. Verlicht ons duistere verstand,

geef dat ons hart van liefde brandt,

en dat ons zwakke lichaam leeft

vanuit de kracht die Gij het geeft.

6. Doe ons de Vader en de Zoon

aanschouwen in de hoge troon,

o Geest, van beiden uitgegaan,

wij bidden U gelovig aan.

Gebed om de Heilige Geest

Kindermoment

Zingen (vertreklied): Evangelische Liedbundel 421

Ben je groot of ben je klein of ergens tussen in:
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God houdt van jou.

Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin:

God houdt van jou.

Hij kent je als je blij bent, Hij kent je als je baalt.

Hij kent je als je droevig bent, Hij kent je als je straalt.

Het geeft niet of je knap bent, het geeft niet wat je doet:

God houdt van jou, Hij is vol liefde.

God houdt van jou.

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing (HTB) — Romeinen 12:9-18

9Laat uw liefde geen schijnvertoning zijn. Keer u af van het slechte en

houd u vast aan het goede. 10Houd veel van elkaar, als broeders en

zusters, en laat elkaar uw waardering blijken.
11Laat uw ijver niet verslappen, maar dien de Here vol enthousiasme.
12Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet op als

u het erg moeilijk krijgt en houd nooit op met bidden. 13Help de

gelovigen die tegenslag hebben en doe altijd uw best om gastvrij te

zijn. 14Wens de mensen die u vervolgen alle goeds toe. U moet hun

niets kwaads toewensen. 15Wees blij met wie blij zijn en wees

verdrietig met wie verdrietig zijn. 16U moet één van hart en ziel zijn.

Wees niet hoogmoedig, maar doe uw best nederig te zijn. Doe niet of

u de wijsheid in pacht hebt. 17Als iemand u kwaad doet, zet het hem

dan niet betaald. Doe liever iets goeds voor alle mensen. 18Probeer,

voor zover het van u afhangt, met iedereen in vrede te leven. 

Zingen: Evangelische Liedbundel 185: 1
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1. Leer mij uw weg, o Heer; leer mij uw weg.

Schenk van uw kracht mij meer, leer mij uw weg.

Houd mij in evenwicht, dat ’k voor uw aangezicht

wandel in ’t volle licht, leer mij uw weg.

Schriftlezingen: Jesaja 25:6-12 en Matteüs 24:4-14

6Op deze berg richt de HEER van de hemelse machten

voor alle volken een feestmaal aan:

uitgelezen gerechten en belegen wijnen,

een feestmaal rijk aan merg en vet,

met pure, rijpe wijnen.
7Op deze berg vernietigt Hij de sluier

waarmee alle volken omhuld zijn,

het kleed dat alle volken bedekt.
8Voor altijd doet Hij de dood teniet.

God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht,

de smaad van zijn volk neemt Hij van de aarde weg

– de HEER heeft gesproken.
9Op die dag zal men zeggen: ‘Hij is onze God!

Hij was onze hoop: Hij zou ons redden.

Hij is de HEER, Hij was onze hoop.

Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!’
10De hand van de HEER rust op deze berg,

maar onder zijn voeten wordt Moab vertrapt,

zoals stro in mest wordt getreden;
11Moab spreidt zijn armen uit

als iemand die tracht te zwemmen,

maar hoe hij ook met zijn armen maait,
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de HEER laat hem door zijn hoogmoed ten onder gaan.
12Hij haalt de hoge, versterkte muren neer,

Hij maakt ze met de grond gelijk,

ze liggen neer in het stof.

4Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5Want er

zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de

messias,” en ze zullen veel mensen misleiden. 6Jullie zullen berichten

horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet

verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het

einde nog niet gekomen. 7Het ene volk zal tegen het andere ten strijde

trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen

hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden: 8dat alles is

het begin van de weeën. 9Dan zal men jullie onderdrukken en doden,

en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn

naam. 10Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar uitleveren en

elkaar haten. 11Er zullen talrijke valse profeten komen, die velen zullen

misleiden. 12En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de

liefde bekoelen. 13Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden

gered. 14Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld

wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.

Zingen: Psalm 68: 4 en 7

4. God gaf zijn woord, roer nu de trom,

reidans, gij vrouwen, roep alom,

dit is de blijde mare:

veldheren vluchten voor Hem uit,

in vrouwenhanden valt de buit

5

van boze legerscharen.

Deelt gij niet mee in overvloed?

Zilveren vleugels, gouden gloed,

een vlucht van witte duiven,

zij dekken als de sneeuw het veld.

De Heer staat op, Hij is een held

die legers doet verstuiven.

7. God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,

zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,

Hij heeft ons heil teweeggebracht,

dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,

de HERE Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

Verkondiging: Leven vol overgave en verwachting

Zingen: Gezang 330: 1 en 2

1. Heb dank, o God van alle leven,

die zijt alleen Uzelf bekend,

dat Gij uw woord ons hebt gegeven,

uw licht en liefd’ ons toegewend.
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Nu rijst uit elke nacht uw morgen,

nu wijkt uw troost niet meer van d’ aard,

en wat voor wijzen bleef verborgen

werd kinderen geopenbaard.

2. En of een mens al diep verloren

en ver van U verzworven is,

Gij noemt zijn naam, hij is herboren,

vernieuwd door uw getuigenis.

Uw woord, dat spreekt in alle talen,

heeft uit het graf ons opgericht.

doet ons in vrijheid ademhalen

en leven voor uw aangezicht.

 

Kindernevendienst komt terug

Dankgebed en voorbeden

Collecte

1. Kerk

2. Eigen jeugdwerk

De kinderen worden uit de crèche opgehaald

Slotlied: Evangelische Liedbundel 426

1. Dank U voor de wond’ren die gebeuren;

dank U voor de bloemen in het veld.

Dank U dat uw schepping vol met kleuren
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van uw liefde voor een mens vertelt.

Dank, dank, dank o Heer, U blijft altijd bij ons Heer.

Amen, amen, amen.

2. Dank U voor die duizend mooie dingen;

dank U voor uw liefde elke dag.

Dank U dat als zorgen mij omringen

ik eenvoudig bij U komen mag.

Dank, dank, dank o Heer, U blijft altijd bij ons Heer.

Amen, amen, amen.

3. Dank U voor het zonlicht in de straten;

dank U voor de sterren in de nacht.

Dank U dat als vrienden mij verlaten

U vanuit de hemel naar mij lacht.

Dank, dank, dank o Heer, U blijft altijd bij ons Heer.

Amen, amen, amen.

4. Dank U voor het wonder in mijn leven;

dank U voor uw Geest en voor uw kracht.

Dank U dat U alles hebt gegeven,

dat U alles voor mij hebt volbracht.

Dank, dank, dank o Heer, U blijft altijd bij ons Heer.

Amen, amen, amen.

Zegen
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https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gijbUqg2Tda7vnWXjkGyhg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=efeU5tz4Qji7IVhi9lQW-A

