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Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Gezang 14

1. De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens aan waatren der rust.

2. De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen,

Hij schraagt m’ als ik wankel, Hij draagt m’ als ik viel.

3. De Heer is mijn Herder! Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen, Gij zult bij mij wezen;

o Heer, mij vertroosten uw stok en uw staf!

4. De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn
verkwikken en laven zijn hemelse gaven;

Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

5. De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd!
'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren:

zo kroont met haar zegen zijn liefde m’ altijd.

Stil gebed
Votum en groet

Aansteken Paaskaars

Zingen: Opwekking 462

Refrein Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn is de grootste eer;

daarom buig ik mij voor U.

1. Ja, ik verkies nu om bij U te zijn
en om naar U te luist’ren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,

kom ik nu tot U, o Heer.

Refrein Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn is de grootste eer;

daarom buig ik mij voor U.

2. Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.
In geest en waarheid samen één te zijn,

in aanbidding voor U.

Refrein Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn is de grootste eer;

daarom buig ik mij voor U.



3. Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt
en ik kom tot rust bij U (3x).

Leefregel

Zingen: Opwekking 174

Refrein Juich, want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijd u ter ere
van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft,

Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Liefde bedekt zijn schepping, de bloemen, de vogels, het gras.

Zou Hij dan jou vergeten, Jezus, die blinden genas, verrees.

Refrein Juich, want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijd u ter ere
van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft,

Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Wees als een boom die vruchtdraagt, ieder seizoen op zijn tijd.

Drink van het levend water, Jezus, de bron voor altijd, verrees.
Refrein Juich, want Jezus is Heer, kinderen Sions, verblijd u ter ere
van Hem, die ons liefheeft. Hij is verrezen en leeft,

Jezus, de Koning, die mensen het leven weer geeft.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Kindermoment
Zingen (vertreklied): Evangelische Liedbundel 398: 1,2 en 5

1. Handen heb je om te geven van je eigen overvloed,

en een hart om te vergeven, wat een ander jou misdoet.
Refrein Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen.

2. Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt,

en een hart om uit te zeggen, wat een ander moed inspreekt.
Refrein Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen.

5. Oren heb je om te horen, naar een mens die vrede is,

en een hart om te geloven, in zijn God die liefde is.
Refrein Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen.
Kinderen naar de kindernevendienst
Schriftlezing (HstV): Marcus 4:35-41

*En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen:
Laten wij overvaren naar de overkant. *°En zij lieten de menigte achter
en namen Hem, Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere
scheepjes bij Hem. *En er stak een harde stormwind op en de golven
sloegen over in het schip, zodat het al volliep. ¥En Hij lag in het

achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en

4



zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij
vergaan? *En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de
zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote
stilte. “°En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan
geen geloof? “En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar:

Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?
Zingen: Gezang 328
1. Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.
2. Onsgevoel en ons verstand zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,
als uw Geest de nacht niet bant, ons niet stelt in 't licht der waarheid.
't Goede denken, doen en dichten moet Gij zelf in ons verrichten.
3. O Gijglans der heerlijkheid, licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid, open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.
Verkondiging: Jezus dieper leren kennen in de storm

Zingen: Opwekking 354

Refrein Glorie aan God, glorie aan God.

Glorie aan God, glorie aan God.

1. Lofzij de Heer, Hem komt toe alle eer.

Hij’s het Lam dat regeert tot in eeuwigheid.

Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht.

Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus.

Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon.

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein Glorie aan God, glorie aan God.

2.

Glorie aan God, glorie aan God.

Kondig het aan door de kracht van zijn naam:

heel de aard’ wordt vervuld van zijn glorie!

Satan, hij beeft, want hij weet: Jezus leeft!

Hij ’s verslagen, het Lam troont voor eeuwig!

Jezus is Heer, Redder en Heer!

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is:

Hij is de hoogste Heer!

Refrein Glorie aan God, glorie aan God.

Glorie aan God, glorie aan God.

Heersen met Hem op de troon en zijn stem
spreekt van liefde, vervult ons met glorie.
Heilig en vrij, alle tranen voorbij,

eeuwig vreugde van God, lof, aanbidding.
Waardig het Lam, waardig het Lam!

Overwinnaar zal Hij zijn, over zonde, dood en pijn.



Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is: 4. Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
Hij is de hoogste Heer! hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,
Refrein Glorie aan God, glorie aan God. toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft (2x).

Glorie aan God, glorie aan God.

Collecte
Kindernevendienst komt terug y 1. Kerk
ﬂ T 2. Compassion
Compassion: interview met Joost Zagt CompaSSIOl’f
in Jezus’ naam Slotlied: Opwekking 746

Dankgebed en voorbeden
De God van de vrede geeft jou zijn zegen
Zingen: Opwekking 687 op alle wegen die je zult gaan.
Wanneer het meevalt, of soms ook tegen,
1. Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind bij zon en bij regen zal Hij naast je staan.
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan, Hij is als een schaduw die met je meegaat,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan. jou nooit alleen laat, want Hij is trouw.
Ontvang nu de vrede en de genade
2. Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed. van God, onze Vader. Zo zegent Hij jou.
Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is, Zegen

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

3. Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,

spreek door uw woord en Geest mijn hart en leven aan.
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