
Morgendienst Kockengen

Zondag 1 maart 2026, 10.00 uur

Derde lijdenszondag, Heilig avondmaal

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 81: 1, 4, 8 en 9

1. Jubel God ter eer, Hij is onze sterkte!

Juich voor Isrels Heer, stem en tegenstem

springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

4. God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen.

Heilig is ’t en recht, nu en t’ allen tijd,

Hem die ons bevrijdt, vrolijk toe te zingen.

8. Ik ben HIJ DIE IS: God wil Ik u wezen.

Uit de duisternis van de slavernij

maakte Ik u vrij: hebt u nog te vrezen?

9. Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig.

Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt,

al waar u om smeekt, geef Ik overvloedig.

Stil gebed

Votum en groet
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De Paaskaars wordt aangestoken

Zingen: Opwekking 379

1. Heerlijk is uw naam, heerlijk is uw naam,

hoog verheven en vol van kracht.

Heerlijk is uw Naam.

Jezus, Jezus.

Heerlijk is uw Naam.

2. Heilig Lam van God, heilig Lam van God,

dat de zonde der wereld droeg.

Heilig Lam van God.

Jezus, Jezus.

Heilig Lam van God.

3. Waardig bent U, Heer, waardig bent U, Heer,

alle macht en heerlijkheid.

Alle lof en eer.

Jezus, Jezus.

Waardig bent U, Heer.

Gebed om de Heilige Geest, voorbeden

Zingen (vertreklied): Weerklank 564

1. Alzo lief had God de wereld,

alzo lief had God de wereld,

de wereld, de wereld, God had de wereld lief.
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2. Dat Hij aan ons heeft gegeven,

dat Hij aan ons heeft gegeven,

gegeven, gegeven, zijn eengeboren Zoon.

3. Opdat een ieder die gelooft,

opdat een ieder die gelooft,

een ieder, een ieder, het eeuwig leven heeft.

Kinderen naar de kindernevendienst

Schriftlezing (NBV21): Lucas 22:14-23 en 22:31-34

14Toen het tijd was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor

de maaltijd. 15Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit

pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt.
16Want Ik zeg jullie: Ik zal geen pesachmaal meer eten totdat het zijn

vervulling heeft gekregen in het koninkrijk van God.’ 17Hij nam een

beker, sprak het dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem

aan elkaar door. 18Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken

van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.’
19En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood,

deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven

wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.’ 20Zo nam Hij na

de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt

uitgegoten, is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten

wordt.

21Maar weet wel dat degene die Mij zal uitleveren samen met Mij aan

deze tafel aanligt. 22Want de Mensenzoon moet heengaan zoals het
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voor Hem bepaald is, maar wee de mens die Hem zal uitleveren.’ 23Ze

vroegen zich onder elkaar af wie van hen zoiets zou kunnen doen.

31Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie

als graan te mogen zeven. 32Maar Ik heb voor je gebeden opdat je

geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen,

moet jij je broeders sterken.’ 33Simon antwoordde: ‘Heer, ik ben zelfs

bereid om met U de gevangenis in te gaan en te sterven.’ 34Maar Jezus

zei: ‘Ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien voordat je

driemaal geloochend hebt dat je Mij kent.’

Zingen: Weerklank 333: 1 en 2 (mel. Jezus neemt de zondaars aan)

1. Kom, zo roept ons Jezus’ stem,

loof zijn dood weer met uw monden.

Kom, u bent gedoopt in Hem

en door Hem verlost van zonden,

Kom, vernieuw nu zijn verbond

met uw hart en met uw mond.

2. Neem en eet, ontvang zijn brood.

Hij heeft zich voor u gegeven.

Neem en drink, u wordt genood:

laat de wijn u zijn ten leven.

Hij vergoot voor u zijn bloed,

spreekt u vrij en geeft u moed.

Overdenking
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Zingen: Gezang 355: 4 en 7

4. Geen verstand kan dit verklaren,

niets dit wonder evenaren,

dat in ’t brood dat wij hier eten

wij met God zijn aangezeten,

in de wijn die wordt gedronken,

Christus’ bloed ons wordt geschonken.

O geheim dat wij aanschouwen

God, als wij uw Geest vertrouwen.

7. Jezus, ware levensspijze,

laat mij op de rechte wijze

eten ’t brood van uw genade

tot genezing, niet tot schade.

Laat mijn ziel uw liefd’ ervaren,

die U eens zult openbaren,

als ik zal zijn aangezeten

en het brood met U zal eten.

Onderwijs over het avondmaal

Als je gast bent, in je eigen kerk aan het avondmaal gaat 

en Jezus als je Here belijdt, 

nodigen wij je van harte uit

om met ons het heilig avondmaal mee te vieren.

De apostel Paulus beschrijft hoe onze Here Jezus Christus het heilig

avondmaal heeft ingesteld: ‘In de nacht waarin de Heer Jezus werd
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uitgeleverd nam Hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het

brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw,

om Mij te gedenken.’ Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker, en Hij

zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond, dat door mijn bloed gesloten

wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om Mij te gedenken.’

Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u

de dood van de Heer, totdat Hij komt’ (1 Korintiërs 11:23-26).

In het heilig avondmaal gedenken wij hoe onze Here en Heiland Jezus

Christus in de wereld is gekomen om ons te verlossen. Al weldoende

ging Hij rond. Hij genas de zieken en vergaf de zondaars. Hij nam ons

lijden op zich. Om onze zonden werd Hij doorboord. Hij werd

mishandeld, maar verzette zich niet, en deed zijn mond niet open. Hij

werd gebonden — om ons te bevrijden.

Hij werd ter dood veroordeeld, ja, tot de dood aan het kruis — om ons

vrij te spreken. Hij heeft zich vernederd tot in de allerdiepste ellende

en eenzaamheid. Met luide stem riep Hij toen: ‘Mijn God, mijn God,

waarom hebt U mij verlaten’ (Matteüs 27:46) — opdat wij door God

aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. 

In Christus zijn wij met God verzoend, toen Hij zei: ‘Het is volbracht’

(Johannes 19:30). Hij is voor ons gestorven en begraven. Maar, op de

derde dag is Hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft Hij ons

gebracht. De levendmakende Geest heeft Hij ons geschonken.

Door die Geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden

van één lichaam in waarachtige liefde verbonden. Deze eenheid zullen

wij niet alleen met woorden maar ook met daden aan elkaar bewijzen.
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De apostel schrijft: ‘Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met

velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood’

(1 Korintiërs 10:17).

Zo nodigt Christus ons hier en nu aan zijn maaltijd, een vreugdemaal

voor heel het volk van God. Laten wij dan samen delen in het feest dat

de Here voor ons bereid heeft, aan deze tafel, waar het brood ons zal

versterken en de wijn ons hart verheugt (Psalm 104:15).

Van oost en west, van noord en zuid zullen de volken der aarde komen

en aanzitten in het Koninkrijk van God. Met groot verlangen zien wij

uit naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het

Lam. Dan zal God zijn alles in allen.

Gebed

Geloofsbelijdenis (gelezen, staande)

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van de hemel en de aarde;

En in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Here,

die ontvangen is van de Heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven,

is nedergedaald in het rijk van de dood,

op de derde dag opgestaan uit de doden;

opgevaren naar de hemel,
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en zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader,

vanwaar Hij komen zal

om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heilige Geest;

ik geloof de heilige katholieke Kerk,

de gemeenschap der heiligen;

de vergeving van de zonden;

de opstanding des vleses en het eeuwige leven.

Nodiging

Laten we niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven,

maar onze harten omhoog in de hemel verheffen, waar Christus is.

Zo zullen wij waarlijk door de werking van de heilige Geest

met zijn lichaam en bloed gevoed worden,

als wij brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. 

Kom nu, want alle dingen zijn gereed.

Zingen: Psalm 43: 3 en 4

3. Zend, HEER, uw licht en waarheid neder

en breng mij, door die glans geleid,

tot uw gewijde tente weder,

dan klimt mijn bange ziel gereder

ten berge van uw heiligheid,

daar mij uw gunst verbeidt.

4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
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tot God, mijn God, de bron van vreugd;

dan zal ik juichend stem en snaren

ten roem van zijne goedheid paren,

die na kortstondig ongeneugt’

mij eindeloos verheugt.

Viering van het avondmaal

Na elke tafel couplet uit Evangelische Liedbundel 371

1. Mijn Jezus, ik houd van U, ik noem U mijn vriend,

want U nam de straf op U die ik had verdiend.

De grote Verlosser, mijn Redder bent U;

’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

2. Mijn Jezus, ik houd van U, want U hield van mij,

toen U aan het kruis hing, een wond in uw zij.

Voor mij de genade, een doornenkroon voor U;

’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

3. Ik zal van U houden in leven en dood

en ik wil U prijzen, zelfs dan in mijn nood.

Als ik kom te sterven, dan roep ik tot U:

’k heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.

4. Als ik in uw glorie, uw eeuwigheid kom,

dan buig ik mij voor U in uw heiligdom.

Gekroond met uw heerlijkheid zal ’k zingen voor U:

’k Heb van U gehouden, maar nooit zoveel als nu.
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Dankzegging na de maaltijd

Gemeente,

laten wij nu de Here aan zijn tafel onze zielen gevoed heeft,

zijn naam met dankzegging prijzen

en ieder spreke in haar/zijn hart:

1Prijs de HEER, mijn ziel,

prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2Prijs de HEER, mijn ziel,

vergeet niet één van zijn weldaden.
3Hij vergeeft u alle schuld,

Hij geneest al uw kwalen,
4Hij redt uw leven van het graf,

Hij kroont u met trouw en liefde,

8Liefdevol en genadig is de HEER,

Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9Niet eindeloos blijft Hij twisten,

niet eeuwig duurt zijn toorn.
10Hij straft ons niet naar onze zonden,

Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
11Zoals de hoge hemel de aarde overspant,

zo welft zich zijn trouw over wie Hem vrezen.
12Zo ver als het oosten is van het westen,

zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,

zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

10



Daarom zal mijn mond en hart

des Heren lof verkondigen,

van nu aan tot in eeuwigheid.

Amen.

Bijdrage kindernevendienst

Dankgebed, stil gebed, Onze Vader

Collecte

1. Kerk

2. Diaconie

Kinderen worden opgehaald uit crèche

Slotlied: Evangelische Liedbundel 433

1. God, die alles maakte, de lucht en ’t zonlicht blij,

de hemel, zee en aarde, zorgt ook voor mij.

2. God die ’t gras gemaakt heeft, de bloemen in de wei,

de bomen, vruchten, vogels, zorgt ook voor mij.

3. God die alles maakte, de maan, de sterrenrij,

als duist’re wolken komen, zorgt steeds voor mij.

Zegen
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https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=xnWXVQMvRqeQbP6tRPxNsg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Og9b98aATVuG-IEVbeI42w

